«Inzicht is voor de mensen de ware grijs-
heid en een vlekkeloos leven de ware ouder-

dompo.
(Wijsheid 4,9)

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Irma CARRIJN

weduwe van de Heer
René Van DAMME,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 27 april 1897
en godvruchtig overleden in de kliniek «Sint-
Franciscus» te Opbrakel op 12 november 1985
nadat ze de Pauselijke Zegen en het Sakra-
ment van de Ziekenzalving ontvangen had.

Wat is het leven? Een rook die verdwijnt in
de lucht. Ook voor iemand die een hoge
ouderdom bereikt heeft is de levensduur
kort en vlug voorbijgegaan. Daarom is het
belangrijk zijn levensdagen te vullen met
werken die eeuwigheidswaarde bezitten: ge-
loof in God, scheppende en zorgende Vader
van de mensheid; in navolging van Christus,
evangelisch leven; geleid door Gods Geest,
de liefde en genegenheid van God voor de
mensen zichtbaar maken en gestalte geven.

Deze vrouw heeft in dit alles haar levens-
opdracht gezien en vervuld. Gelovig biddend
legde ze iedere dag opnieuw haar leven in
de handen van God. Van haar medemensen
houdend bewees ze hen diensten en was ze
hen hulpvaardig waar ze kon. Vooral tegen-
over haar buurtmensen was ze steeds vrien-
delijk en bij zieke mensen ging ze wel eens
op bezoek om hen door haar opgeruimd en
toch meevoelend woord wat moed te geven.
Irma laat in de buurt wel een leegte na.

Dierbare familieleden, bij u allen was ik al-
tijd welkom en immer mocht ik op uw

vriendelijkheid en genegenheid rekenen. Ik
dank u allen daarom, vooral om de hulp die
gij mij boodt en de bezoeken die gij mij
bracht tijdens mijn laatste ziekte.

«Nu dit hart dat zo van het leven en van de
mensen heeft gehouden, stil gevallen is, be-
velen wij, Heer God, deze mens in uw han-
den. Wij gzsloven dat haar naam geschreven
staat in de palm van uw hand. Moge het
eeuwige licht aan haar verschijnen. Door
Christus onze Heer».

Namis op woensdag 15 januari 1986 om 19u.30

Voor de blijken van deelneming en voor uw
gebed, danken U van harte :

de families CARRIJN, VAN DAMME,
CARRIJN, VAN WIJMEERSCH.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




