Vaarwel, vaarwel,

’t verdriet van het afscheid is zo zoet
dat ik ’t vaarwel herhaal

tot de morgen ons begroet !

RIK CARRIJN
geboren te Opbrakel op 3 april 1966,

verongelukt te Lierde op 23 november 1986.

De natuur is zacht

in de morgen

als de zon warm

schijnt op de bomen, zonder blaren.

De lente voorbij is, het winter wordt.

Onze harten, waarin jij geborgen ligt,

zijn kil en koud nu je heengegaan bent.
Wat moeten we je hond nu over zijn baasje
en je paarden over hun meester vertellen ?

Hoe moeten ma en pa, wij, Kathy,

je familie en je vrienden verder zonder jou,
zonder je genegenheid, je levendigheid,

je grappen, je kracht, je veeleisendheid.

Kom je echt nooit meer terug ?
Wij geloven het niet

want Jezus leerde het anders.
Echt, we missen je!

De familie en zijn verloofde
danken U oprecht voor uw medeleven.
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