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Dankbaar gedenken wij Mevrouw

Elisabeth, Marie CARTEUS
echtgenote van de Heer Georges DE WADRIPONT

geboren te Ronse op 9 maart 1915
en er godvruchtig overleden op 10 januari 1996,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Onze lieve moeder en grootmoeder is van ons
heengegaan na een leven van inzet en zelfgave. Zij
was een echte gastvrouw voor haar kliénteel van
weleer, een goede huisvrouw en moeder voor haar
gezin. De laatste twintig jaar mochten zij samen te-
vreden neerzien op wat voorbij was, samen uitzien
naar bezoekjes van zoon, schoondochter en klein-
kind. Met hen groeide en verdiepte de band, nu zij
steeds meer hulpbehoevend werden. Gelukkig kon er
de laatste maanden gezocht worden naar een pas-
sende verzorging en opvang in de Kliniek en in het
verzorgingstehuis "De Samaritaan’.

Over de dood heen blijft Elisabeth dankbaar
voor allen, die voor haar hebben gezorgd. Zij bidt
om sterkte en moed voor allen, die achterblijven,
vooral voor haar goede echtgenoot Georges.

Goede echtgenoot, familieleden en vrienden,
houd mijn gedachtenis levend en vergeet mij niet in
uw gebeden.
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A la pieuse mémoire de Madame

Elisabeth, Marie CARTEUS
épouse de Monsieur Georges DE WADRIPONT

née 4 Renaix le 9 mars 1915 et y pieusement
décédée le 10 janvier 1996, réconfortée des
derniers Saints Sacrements.

Ceux qui meurent ne sont pour nous que des
absents pour peu de temps. Leur perte apparente doit
servir & nous déracher du lieu ou tout se perd pour
nous faire aimer Celui ou tout se retrouve.

Notre chére épouse et maman mourut dans une
heureuse vieillesse, comblée d’années et des
bénédictions du Seigneur. Les derniers mois et les
derniéres  semaines furent des périodes de
souffrance. La vie d’Elisabeth fut active et
laborieuse. Elle avait un cceur charitable, se donnant
entiérement pour son époux, son fils, sa petite-fille.

” Seigneur, la vie de tout homme est dans ta
main. Acceuille aujourd’hui notre priére pour
Elisabeth, arrachée trop tot & notre affection. Qu’elle
trouve auprés de Toi, dans la paix et la joie, la
récompense éternelle que Tu as promis a ceux et cel-
les, qui t’aiment. ”

La famille vous remercie pour vos marques de sympathie.
De familie dankt U voor de blijken van medeleven.

Funérailles Devos. Renaix.




