« Een vrouw van groot vertrouwen,
een moeder van gebed.
Zij blijft de handen vouwen
en heeft voor ons, die rouwen,
haar glimlach klaar gezet ».

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Anna, Maria CASTELEYN

weduwe van de Heer
Petrus DU VILLE

geboren te Sint-Maria-Lierde

op 29 november 1911 en godvruchtig in ons
midden overleden op 7 augustus 1992,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de K.V.L.V. en van de K.B.G.

Hoe oud moeder ook geworden is, het is
steeds pijnlijk haar te verliezen. Maar hoe
troostend is het dan ook weer, wanneer we
mogen getuigen : ons moeder was een goede
moeder, die slechts geleefd heeft voor het
geluk en welzijn van haar gezin. Zo is haar
eenvoudig leven een schitterende krans ge-
worden van al de verborgen liefdedaden die
het leven van een goede moeder vervullen
kunnen.

Zij heeft de vreugde gekend meer dan
50 jaar lief en leed te delen met haar echtge-
noot. Maar zij droeg in haar hart een diep
verdriet : het sterven van haar geliefde man.
Zij stond zorgend in het leven. Zorg te dragen
voor andere mensen was de eenvoud van haar
leven. Haar huis was een echte thuis, met
een open deur voor de vele geburen.

Zij was zeer dankbaar omdat zij haar laatste
levensmaanden met zoveel liefdevolle zorgen
werd omringd. Dat was haar steun en haar
troost dat ze in een thuis mocht zijn omgeven
door de genegenheid van haar kinderen en
kleinkind. In het sacrament van de zieken
zalfden wij haar voorhoofd, om aan God te
wijden wat deze vrouw aan goed bedacht
heeft in haar leven. Want voor vele mensen
had zij de vriendschap en de liefde, die door
de Geest van God de mens ingegeven wordt.
Zij heeft de goede dagen en de moeilijke in
haar leven opgedragen aan de Heer. Als
gelovige vrouw haalde ze haar sterkte bif
O.-L.-Vrouw. Dagelijks bad ze de rozenkrans
Zij is nu het feest Maria-ten-hemelopneming
gaan vieren in de hemel. Haar laatste woorden
waren : ik ga sterven. Bewust en met volle
overgave heeft zij zich aan Gods handen toe-
vertrouwd.

Beste kinderen en kleinkind, naar u ging
steeds mijn liefde en bezorgdheid. Gij waart
mijn vreugde en mijn troost. Dat mocht ik
ondervinden en waarderen in mijn oude dag
en tijdens mijn ziek-zijn. Met vader nu ver-
enigd bij de Heer, blijf ik over u waken en
voor u allen bidden.

Beste Lucien, familie en geburen, ook u
dank ik voor uw vriendschap en de vele ge-
moedelijke bezoekjes. BIlijft mij gedenken in
uw gebeden.

T
De families CASTELEYN, DU VILLE,
VAN DAMME en DE LANGE,

zijn U zeer erkentelijk om uw blijken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.
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