God, de tijd om U te zoeken is het leven ;
de tijd om U te vinden is de dood.
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Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Deze vrouw en moeder is door het leven
gegaan God zoekend tijdens al haar levens-
dagen, tijdens de dagen vol beproeving. Bid-
dend heeft ze haar lijdensdagen aanvaard,
steun en sterkte zoekend in de H. Eucharistie
die ze zowel thuis als in het ziekenhuis regel-
matig ontving. Zij durfde vertrouwvol haar
leven in Gods handen te leggen. Zij wist zich
geborgen in Hem, vooral tijdens haar laatste
levensjaren.

Steeds heeft ze bij zoon en schoondochter
een echte thuis mogen vinden. wanneer Su-
zanne al te vroeg heenging moest ze de
zorgende goedheid en de blije lach van deze
vrouw ontberen. Samen met haar zoon heeft
ze deze vrouw beweend en betreurd om de
leegte die ze in hun familiekring achterliet.

Beminde zoon, zo dikwijls, dagelijks, zijt
gij mij in het ziekenhuis komen bezoeken, en
thuis hebt gij mij met veel liefde en toewijding
verzorgd. Steeds hebben wij steun aan elkaar
gevonden, ik was en bleef voor u uw moeder,
ik heb getracht uw zware beproeving met u
te dragen. Nu gij voortaan alleen door het
leven moet, denkt aan mij en aan uw echt-
genote, en weet dat zowel zij als ik een leven
hebben opgebouwd van goedheid, goedheid
die gegroeid is door het offer en gerijpt door
het geloof. |k dank u om uw zorgende liefde.

Dierbare zuster en familieleden, waar ik
ook was, overal zijt gij naar mij toegekomen,
om mij uw meeleven en belangstelling te laten
ervaren. Dank zij uw bereidwilligheid kon ik
zelfs van tijd tot tijd eens terugkeren in onze
familiekring. Wat was ik daar gelukkig om !
Bedankt om uw fijne attenties.

« Heer Jezus, wij zijn bedroefd om deze
dierbare die ons ontvallen is. Verdiep ons
geloof, dat de dood niet het laatste is, maar
het begin van een nieuw leven bij U ».
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