"Ik heb het Leven lief,

ik zal er wat van maken.

Ik schreeuw het van de daken, .
ik heb het Leven lief”.

AANDENKEN AAN

KATTY CASTEUR

dochter van Michel en Maria De Swaef

Geboren te Geraardsbergen op 17 november 1969
en overleden te Leuven, Gasthuisberg,
na een smartelijk ongeval, op 21 november 1987.

Leidster Chiro St.-Agnes Appelterre
Lid Volleybalclub "Vokajap”-Appelterre

Liefste Kaatje,

Wij danken U voor alles wat je voor ons betekend
hebt.

Achttien jaar heb je elke minuut intens geleefd
met die eeuwige glimlach op je lippen.

Je was om fier op te zijn met je blonde haar,

je grote blauwe ogen, je schalkse woorden, je op-
gewekte houding.

Met jou was ons huis vol muziek.

We vergeten nooit je woorden tijdens je moeilijkste
uren.

"Mamaken, papaken, ik zie U toch zo graag !”.
Ons mama verliest in jou haar beste vriendin:
samen winkelen, kleding passen, dansen, gek doen,
ook met Saartje, je kleine zus die jou zo erg mist.
Papa heeft geen grote meid meer om te stoeien

of te sporten.

Marleen, Hans, Kris, Wim en Helga waren voor jou
geen tante of oom, neefjes of nichtje, maar zussen
en broers.

Uw grootouders waren trots op je.

De Chiromeisjes, de leraars en leraressen,

de zovele vrienden en vriendinnen zijn allen diep
getroffen.

Het doet oneindig veel pijn afscheid te nemen
maar voor ons allemaal ben je niet weg.

Elke dag noemen we je naam, spreken we met jou,
vertellen we je alles net als vroeger.

Wij vergeten je nooit.

God, wees lief voor haar, want ze was ook lief
voor de anderen.




De familie dankt U voor uw gebeden
en blijken van medeleven.

Michel en Maria Casteur-De Swaef
Saartje

28 november 1987




