De dag verstomt...

langs leeggelopen straten

stapt zwijgend en gezwind

de speelman, eenzaam in zijn nacht...
iemand nog ergens zingt hem na

« Ach wil mij niet verlaten... »

Gedenk in uw gebeden de Ziel van zaliger
DE HEER

Hilaire CATOOR
echtgenoot van Mevrouw Justina CALLIER

Geboren te Blankenberge op 22 juni 1911
en godvruchtig overleden op 4 mei 1977,
gesterkt door het Sakrament der Zieken.

Hilaire, zo graag gezien, bevriend met
allen, heeft ons zo plots en onverwacht
verlaten.

Zijn stem zullen we niet meer horen, noch
zijn woord dat zon en lach op ieders
gelaat kon toveren.

Hij was er zo graag bij : ... het zangkoor,
zijn toneelkring, de jaarlijkse bedevaart

naar Meetkerke, de vriendenfeestjes en
zijn gezellige familiekring.

Hij genoot er zo van !...

Soms was hij uitbundig en soms werd hij
stil, beschouwend en ernstig.

Hij was een gevoelsman die hartstochtelijk
van het leven hield.

Het « leven » dat was voor hem zijn vrouw
en zijn kinderen. Hij heeft ze geleid in
diepe christelijke overtuiging en met zo
oneindig veel liefde. Hij is erin geslaagd
een goed echtgenoot en een liefdevolle
vader te zijn.

De eenvoud was hem lief, het volstond
voor hem een ander gelukkig te zien om
zich tevreden en dankbaar te voelen.

Mevrouw Justina CATOOR - CALLIER

De heer en mevrouw Christiaan en Annie
DE KETELAERE - CATOOR

De heer en mevrouw Willy en Monique
CATOOR - DE MEESTER

Jongeneer Bart DE KETELAERE
Jongeheer Geert CATOOR

De familién CATOOR, CALLIER,
POPELIER, VAN ANTWERPEN

danken U voor Uw gebeden en blijken
van deelneming.




