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Gedachtenis bij de Terugkeer naar de Heer

van

MARIE - ROSE CATTEEUW

echtgenote van ORTWIN MALFAIT

geboren te Zwevegem op 15 juni 1942,
en in de Heer ontslapen te Gent
op 22 september 1978,
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Zo tedere schade als de bloemen vrezen
Van zachten regen in de maand van mei
Zo koel en teder heeft Uw sterven mij

Schade gedaan, die nimmer zal genezen.

Wer. Buning

Drukkerij Meerschaert, Zwevegem - Tel. 7554 49
Begr.-ond. L. Vanbesien, Zwevegem - Tel. 75 53 54

Het is voorbij, liefste Moeke, al Uw leed is
geleden.

Gij hebt Uw lijdenskelk tot de bodem geledigd,
moedig, sereen, in volle overgave aan de Heer,
een laatste voorbeeld voor ons allen.

In de volle zomer van Uw leven werd je van ons
weggenomen. God alleen weet waarom. Moeders
zouden nooit mogen sterven, zij zijn er veel te
veel nodig.

Gij waart ons allerbeste Moeke. De zorgvuldig-
heid en zorgzaamheid in persoon, steeds bekom-
merd om ons welzijn, altijd in de weer om ons
het leven zo goed en aangenaam mogelijk te ma-
ken, in Uw huis, in Uw koninkrijk.

Uw grenzeloze zorg bij het huishouden, Uw
voortdurende dienstvaardigheid, Uw nimmer op-
houdende nauwgezetheid bij de opvoeding van
ons Uw kinderen, waren zovele kenmerken van
Uw volle moederschap.

Alleen God weet waarom dit niet verder mocht,
waarom dit leven van liefde en overgave, jong,
schoon, zuiver, zo wreed, zo onbegrijpelijk vroeg
verbroken werd.

Moeke, wij buigen het hoofd in overgave aan de
Heer, zoals gij het ons voordeed. Wij weten U bij
de Heer, Moeke, waar gij over ons waken blijft,
want wij, Uw man en kinderen, wij moeten nog
ver, en kunnen Uw hulp, Uw voorspraak, Uw voor-
beeld niet missen. Wij bidden, zoals de Emmaus-
gangers, uit het diepste van ons hart: Moeke,
blijf bij ons.

Tot weerziens, Moeke, hiernamaals, en blijf ons
ons leven lang de Weg tonen.

Ortwin Malfait,

Caroline - Anne-Mieke - Frangoise,
Mevrouw M. Catteeuw - Deleu,
Mevrouw J. Malfait - Rigole,

danken U om uw gebeden
en blijken van deelneming.
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