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Vroomvol aandenken aan
DE HEER

Oscar CATTEBEKE

Echtgenoot van
Mevrouw Dina VANDERMEULEN

Oudstrijder van oorlog 1940-45

geboren in Kortrijk op 7 oktober 1914 en er
godvruchtig overleden op 20 oktober 1990,

gesterkt door het H. Sakrament

van de Zieken.

Je was ons zo nabij

je luisterde naar onze dromen

en woorden van geluk.

Nu ben je eind’loos ver

voorbij ons groot verlangen...

De kleine dingen van je leven

waren een teken van nabijheid

en diep geluk.

In je werk van elke dag

lag je grootheid, je zorg

voor hen die je liefhad.

Je kon liefhebben en lijden,

soms machteloos zijn

bij diep verdriet,

maar ook mild, vol warmte

en begrip voor iedereen.

Je kende vele vrienden

omdat je de anderen belangrijker

vond dan jezelf

omdat je ondanks je vele pijnen

nimmer klaagde

omdat je elke mens op je weg

tot vriend wilde zijn en helpen.

Zovelen hebben je goedheid ervaren,

ﬁevoeld aan duizend en één dingen
oe welkom ze bij je waren.

In de warmte van je hart,

de eenvoud van je gemoed

je eerlijkheid

proefden we je diep geloof

je zekerheid geborgen te zijn

in Gods hand.

Je kon zo intens gelukkig zijn

om je kinderen, je kleinkinderen

van wie je zo zielsveel hield.

Je was zo onvervangbaar,

zo zorgend nabij voor je vrouw,

70 dankbaar om ’t trouw nabij zijn,

verlegen haast, bekommerd om

haar niet tot last te zijn.

Nu mag je bij God wonen

in een land voor ons onzichtbaar,

waar vriendschap is

en eindeloze vreugde voor jou,

jij die Hem steeds liefhad

in goede en kwade dagen.

Een droom is stukgeslagen

met moede ogen staren we

naar je dode lichaam

en dragen samen dezelfde pijn

van diep gemis en eenzaamheid.

We zijn je dankbaar.

In onze zorg voor mekaar

zal jij nu blijven leven.

Lieve mama, dank om je trouw

je liefdevol nabij zijn.

Lieve kinderen en kleinkinderen

dank om zoveel lieve attenties,

zoveel genegenheid.

Lieve vrienden

dank om jullie goedheid,

jullie trouw nabij blijven.




Dina VANDERMEULEN ;

Jacques en Bernis CATTEBEKE-DEBODE ;
Romain en Jacqueline DERYCKE-CATTEBEKE ;
Eddy en Thérese CATTEBEKE-BROUCKAERT ;
Erik en Monique DEBODE-CATTEBEKE ;

Hendrik en Frederik CATTEBEKE ;
Veerle en Mieke DERYCKE ;

Ludo en Damien CATTEBEKE ;

Jill en Jane DEBODE ;

De families CATTEBEKE, VANDERMEULEN,
VANHUYSSE en THEYS,

danken U voor uw gebeden
en gewaardeerd medeleven.

De maandmis zal opgedragen worden in de Kapel
St.-Theresia, 't Hoge te Kortrijk,
op zondag 25 november om 9 uur.

Alg. Begr. Ond. Yves Salembier, Kortrijk
Drukkerij Nolf n.v., Kortrijk




