God is licht (1 Joh. 1-2)

Als Vader sterft, de kinderen
vergadren om de spond
des stervenden, en knielen daar
en bidden op de grond...
Guido Gezelle

Met dankbaarheid en liefde denken wij terug aan

Wi illem Cauchie
echtgenoot van IRMA VAN DE PONSEELE

geboren te Overboelare de 6 mei 1894 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te

Geraardsbergen de 8 november 1971, gesterkt in

zijn levenswandel door de vele genademiddelen
van onze Zaligmaker.

Lid van de H. Hartbond en andere godvruchtige
genootschappen.

Erelid van de koninklijke muziekmaatschappij
" St. Cecilia ,.

Lid van de kristen gepensioneerdenbond en
Vuurkruisers 1914 -18.

Heer, wij danken U omdat Gij ons zo’n goede Vader
hebt gegeven. Gans zijn leven was hij een toonbeeld
van rechtvaardigheid, eerlijkheid, eenvoud en werk-
zaamheid. Immer was hij bereid uw wilsbeschikking
trouw te volbrengen.

Vader wij danken u, omdat gij ons, samen met
Moeder, zo liefderijk hebt opgevoed.

Uw minnend vaderhart, uw manhaftige vaderlands-
liefde, uw gewezen wakkere ambtsvervulling en
oprechte plichtsgetrouwheid blijven ons bij en
sterken ons.

Nu de Heer u tot zich roept, zijn wij wel bedroefd
om uw heengaan maar wij weten en geloven dat
gij voortleeft in het hiernamaals. Dat troost ons.
Wij weten dat gij daar echt gelukkig zijt in het

daadwerkelijke licht en de verheugende aan-
schouwing van Gods liefde.

Mijn dierbare echtgenote, troost u en bid voor mij.
We waren innig gelukkig bij elkaar. Ik dank u voor
uw grenzeloze liefde, zorgen en trouw. De Heer
heeft ons een schoon en lang leven geschonken. Ik
wacht op u bij de Hemelvader, Moeder Maria, onze
beminde dochter Lucie en familieleden die ons
voorgingen.

Mijn lieve dochter-kloosterzuster hebt dank voor
uw gebeden en verpleging bij mijn laatste ziekte.

Mijn geliefde Paula, Albert en kinderen dank voor
uw warme genegenheid en veelvuldige hulp. Tracht
de wijze lessen, die ik u gaf, te onthouden voor uw
leven. Leeft verder samen gelukkig. Weet het goede
van vaders tijd te behouden in deze tijd en ziet hoe
vader en moeder u voorgingen in liefde en vrede.
Weest een steun voor moeder, blijft trouw aan uw
kristene overtuiging en gedenk mij in uw gebeden.

Liefste moeder, kinderen, kleinkinderen, broers,
familieleden, vrienden, medeoudstrijders en ge-
pensioneerden, aan allen een gelukkig tot weder-
ziens in de hemel.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijn ziel,
mijn leven...

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Uw kristelijke deelneming weze niet enkel een blijk
van sympathie voor ons maar vooral een eeuwige
steun voor de duurbare overledene.

Hiervoor danken U :

Irma Cauchie-Van De Ponseele,
zuster Luca Angéle Cauchie,
Paula en Albert De Croo-Cauchie,
Gerda, Wim en Kathleen De Croo,
de familién : Cauchie, Van de Ponseele,
Van Der Scheuren, Pevenage en De Roy.

Drukk. De Vos, koster. Overboelare




