Een kind van Maria zal niet verloren gaan.

+
ZALIG AANDENKEN

aan Juffrouw

Clara, Maria, Ludovica CAUS

dochter van wijlen
Mijnheer en Mevrouw Petrus en Odila WEYTS.

Onderwijzeres aan het Klooster der Damen
Bernardinessen te Oudenaarde,

lid v. de H. Hartbond, v. de Congregatie v. O. L. Vrouw en
v. verscheidene godvruchtige genootschappen der parochie.
Geboren te Mater, de 28 October 1908 en er
na een lange en pijnlijke ziekte stichtend in de Heer
ontslapen, de 6 November 1948,

gesterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

De overledene, die van ons is heengegaan, was een
van die onderwijzeressen, die hun taak beschouwen als
een roeping en een zending en ze bezielen door diep

: geloof en christelijke naastenliefde. Helemaal schonk zij
zich weg aan de opvoeding der kinderen en terwijl de
jeugdige hartjes door haar toewijding en ijver zich
ontsloten voor de eerste kennissen, nodig voor het leven,
wist haar fijne ziel er in te planten bloeiende bloemen
van liefde tot God en Maria. - De kracht tot die grote
zelfverloochening vond zij in een intens Eucharitisch
leven en in haar diepe godsvrucht tot O. L. Vrouwke,
die zij, als vurige Congreganiste, tot haar Moeder had
genomen.

Toen dan God, zoals Hij dikwijls doet met zielen die
Hij innig lief heeft, haar louterde in een lange en smart-
volle beproeving, week haar zielesterkte niet, maar werd
zij een voorbeeld van geduld en volledige overgave aan
Gods H. Wil.

Terecht zingt voor haar de H. Kerk : “ Ten Paradijze
geleiden u de Engelen ; bij uw aankomst ontvangen
u de Martelaren... ,

Geliefde Broers, Zusters en Familieleden, Jezus en
Maria roepen mij uit de schaduw van donker lijden
naar het eeuwig licht van zalig geluk. Gij hadt mij lief
en weent nu om mij. Ik weet het: alles hebt gij gedaan,
het onmogelijke was u niet te veel. Ik dank u voor uw
toewijding en onverpoosde zorgen. Weent echter niet
zo als zij die geen Hoop hebben. Van uit de Hemel
blijf ik met u. In gedachten en gebed zullen wij altijd
verenigd blijven.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

Uw deelneming in ons droefheid bij
het verlies van haar, die ons zo duur-
baar was, schonk ons veel troost en
uw gebed zal een kostbare hulp zijn
voor onze teergeliefde zuster, schoon-
zuster en tante.

Wij danken U daarvoor van harte:

Mijnheer en Mevrouw Richard VERHOOST -CAUS
en kinderen Julia en Antoinette ;

Mejuffer Anna CAUS ;

Mijnheer en Mevrouw Paul CAUS-DOLVELDE en
kinderen Maria en Robert ;

Mejuffer Sara CAUS ;

Mijnheer Alfons CAUS ;

Mejuffer Amelberga CAUS ;

De familign CAUS en WEYTS.

Eename — Em. Vander Stuyft-Taverniers




