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Vroom aandenken
aan de heer

JULES CAUS

weduwnaar van Elodie DE MEYER

echtgenoot van Julia VAN MARCK,
in 2de huwelijk

geboren te Oudenaarde de 23 september
1894 en godvruchtig overleden te Zottegem
de 16 december 1974, voorzien van het
Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen

Erelid v/d Bond v/h H.Hart
Oudstrijder, Vuurkruiser en Invalied
v/d oorlog 1914-18

Vereerd met talrijke eretekens.

Het is onze grootste opgave een ''goed mens,,
te worden en zo te beantwoorden aan de ver-
wachting van God zelf over ons. Deze levens-
wijze heeft onze dierbare overledene steeds
gevolgd.

Van kindsbeen in de liefde Gods opgevoed,
bewaarde hij zijn leven door de schat van zijn
H. Geloof en op zijn werken drukte het de stem-
pel. Ceen menselijk opzicht kende hij in het
volbrengen van zijn godsdienstige plichten. Het
gebed, zijn maandelijkse H. Commurie was zijn
steun en troost in het harde leven. Hij was een
voorbeeldige echtgenoot en liefdevolle vader
die in goedheid, getrouwheid en plichtbesef
zijn levenstaak heeft volbracht met liefde voor
zijn gezin, met liefde voor God, met liefde voor
vorst en land, met liefde voor zijn medemersen.

Hij werd daarom door iedereen geacht en be-
mind. Gelaten heeft hij de beproeving van zijn
ziekte en de onafwendbare dood aanvaard en
het offer van zijn gedragen leed is een waar-
borg voor ons allen dat de Heer hem de eeu-
wige beloning zal schenken. Met hem is een
"'schoon en goed mens,, ter ziele gegaan.

Dierbare echtgenote, wij zijn samen gelukkig
geweest. Heb dank voor uw liefde, voor uw
goedheid en vooral voor uw grote toewiiding
en zorgen gedurende mijn laatsie ziekte. Blijven
wij in gebed verenigd.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, hebt dank voor alles wat U voor
mij deed. Weest moeders steun en troost en
haar vreugde. Ik zegen U en bidt voor mij.

Dierbare familie en mijn vele goede vrienden,
wilt mijn ziel indachtig zijn in uw gebeden.

Tot weerziens in het Vaderhuis !

Jezus, Maria, Jozef.

Mevr. Jules CAUS-VAN MARCK Julia, kinderen
kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families CAUS, VAN TROOST, DE MEYER
en VAN MARCK

zijn zeer erkentelijk voor
uw blijken van kristelijke
deelneming en danken U.

Druk L. Jooris-Brewaeys, Zottegem




