Moeders gaan, doch leven in hun kinderen voort....

Tot Zalig 1 aandenken

van Mevrouw

MARIA-ELISA CAUS

weduwe van den Heer

REMI HOECKMAN

geboren te Ste Maria-Horebeke, de 29 Juni 1873, en stich-
tend in de Heer ontslapen te Zegelsem, de 13 Mei 1949.
Voorzien van de H. H, Sakramenten der stervenden,

De Heer heeft zijn trouwe dfenares tot Zich geroepen
na een lang en welgevuld leven, Zij waseen van dle vrou-
wen van den ouden stempel die zich zelf hadden gevormd
naar het ideale beeld van “ de ‘sterke vrcuw ,, uit de
H. Schrift.

Als jonge vrouw heeft ze den harden striid van het le-
ven gekend- Haar bezorgdheid voor de opvoeding van
haar vele kinderen, haar ijveren voor hun toekomst liet
haar nooit een oogenblik tijd om te verpozen of als zoovele
andere te genieten En toch bezat ze nog een onuitputba-
re gedienstigheid en edelmoedige offervaardigheid waar-
mée zij steeds haar vrienden en geburen ter ziide stond.

De beproeving werd haar niet onthouden. Hard heeft
ze aan haar deur geklopt en haar lever, reeds zoo rikaan
hard en opofferend werk, nng aangevuld, Nooit hecft ze
geklaagd. steeds waren hare lippen tot een glimlach ge-
plooid en lichtte er in haar ogen een tinteling van inwen-
dige vreugde, Zi stierf zacht eo gerust; in volle onder-
werping aaa zijn H. Wil gaf zij aan God haar schone
rijke ziel terug,

Teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen, gij waart
mijn schoonste bezitting, mijn grote bekommernis, gij zijt
nu geworden mijn rnkste kroon. Vaartwel,, dank om
uw verkleefde zorgen, en bidt nu voor mij. Gij vooral
mijn lieve dochter, kloosterlinge. wees uw moeder in-
dachtig in uw Heilige Communign,

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust,

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Remi. HOECKMAN-CAUS

De Familien CAUS, HOECKMAN, DE VOS ;

BEDANKEN voor de christelijke deelneming.




