.t.

Bij dit aandenken, gedenk in uw gebed en offer
de zaligheid
van de HEER

JULES CAUWEL

echtgenoot van Mevrouw

MARIA MOLDEREZ

tot het leven gekomen te Geraardsbergen de 26
juni 1888 en tot het Leven bij de Heer teruggeroe-
pen de 25 mei 1964, gezalfd door het H.Oliesel

in extremis "',

Ik zal komen als een dief in de nacht. Niemand
weet het uur dat de Vader in zijn Almacht heeft
vastgesteld. Weest dus waakzaam opdat, wanneer
de Heer komt, Hij zijn dienaar wakende vindt.

Leven is weven en sterven is zijn stuk aan God
afgeven. Laat ons steeds bereid zijn zodat we elke
dag ons stuk afgewerkt in Gods handen mogen toe-
vertrouwen,

Heer, uw wil geschiede in ons leven zoals hij
wordt volbracht in het wonderbaar werk van uw
Schepping. Moge de bovennatuurlijke kracht van
uw genade ons sterken in gans onze levensbaan.

Een vader is heengegaan. Voor velen is zijn afwe-
zigheid een pijnlijk gebeuren. Doch als kristenen
blijven wij niet treuren, want wij weten dat Kristus
door zijn Verlossing, ons nieuwe hoop gegeven
heeft.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind, mij
was het goed bij U te zijn. Doch bewaart de moed
in uw geloof zodat wij samen in Gods Almacht voor
eeuwig terug samen mogen komen. In uw gebed,
uw werk, uw apostolaat, uw lijden, zal ik steeds
mijn aandeel krijgen bij God.

..1..

De familién

CAUWEL, MOLDEREZ,

CANSIER en CALLEBAUT,
danken zeer hartelijk voor

uw christelijke deelneming.

Drukk. De Vos, koster, Overboslare




