Dat hij in vrede ruste.
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BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Karel CAUWEL

Geboren te Sint Lievens Esse op 16 april 1877
en godvruchtig overleden te Zottegem op 9 ja-
nuari 1974 gesterkt door de sakramenten der
zieken en de pauselijke zegen.

Met een gerust gemoed heeft de dierbare over-
ledene zijn laatste levensdag zien naderen. Hij
was tevreden tegenover God die hem een lang
leven schonk en tevreden tegenover zijn familie-
leden en geburen die hem verzorgden in zijn
oude dag. Een voorbeeld is hij ons geweest van
arbeidslust, van levensoptimisme en van echte
vroomheid. Hij geloofde dat Hij God zal ontmoe-
ten langs de kerk om, en bij Hem voor goed
een veilige thuis zal vinden. Verleen zo bidden
wij, almachtige God, dat de ziel van uw dienaar
van alle zonden ontslagen de zalige rust moge
verkrijgen en met U verenigd in eeuwigheid le-
ve. Door Christus onze Heer.

Dierbare familieleden en geburen hebt dank
voor de naastenliefde die gij mij zo vele jaren
hebt betoond. God zal uw loon zijn. Vergeet
Eij niet in uwe gebeden en tot weerzien bij de

eer.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.

De families CAUWEL
en
DE ROECK.

Danken U voor uw blijken van deelneming
in hun rouw voor uw gebeden.

Drukk. De Toren, Herzele




