Moge zij rusten in de palm
van Gods hand.
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Dierbaar aandenken aan

MEVROUW

Maria BULTOT
weduwe van Richard Van Cauwenberghe

geboren te Oudenaarde op 1 januari 1909
en godvruchtig overleden in het O.L.Vrouwe-
ziekenhuis te Oudenaarde op 24 oktober 1990.

De families Van Cauwenberghe - Aelvoet en
Bultot - Reynaert,

danken U voor uw gebeden en oprechte blijken

van kristelijke deelneming.

Namis op 10 november 1990 om 16 u. in de kapel
van het rustoord 'De Meerspoort’.
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De dood heeft mij bereid

En heel doorpijnd gevonden;
't Is beter hier als in

Het vagevier geboet !

Heb dank, o Heere, en, door
Uw vijf bebloede wonden,
Verleent, barmhertig, mij
Het onvergankelijk goed !

Verleent aan die ik laat

In droefheid en in tranen,

Mijn kinderen en mijn vrienden
Te leven naar uw’wet !

En, als 't te sterven komt,
Wilt hun de wegen banen
Ten hemel en tot mij...
Dit is mijn sterfgebed.

G.G.

Druk. Arijs, Kluisbergen




