Ten Paradijze geleiden U de Engelen.

T
BID TOT ZIELERUST VAN MEVROUW

LOUISE BURIJ

weduwe van de Heer

ALFRED D’HAESE

Geboren te Vicene op 17 april 1886 en schie-
lijk overleden te Zottegem op 8 september
ber 1967, gezalfd met het H. Oliesel in ex-
tremis.

Woaokt en bidt opdat de dood U nooit on-
voorbereid moge vinden.

Bewaar mijn ziel, o Heer, en red mij: spaar
mij elke ontgoocheling, daar ik mijn hoop op
U heb gesteld.

De dood van de dierbare overledene heeft
een leven vereeuwigd dat door toewijding en
offer, Gods welbehagen en onze waardering
zal blijven dragen. Zij was de trouwe echt-
genote die de goedheid van haar hart, als
een zon liet stralen in de haardstede die zij
onder Gods zegen had gebouwd. - Zij was
menslievend in woord en daad, afkerig van
menselijke vleierij en kleingeestige aanmerkin-
gen. - Haar plichten te vervullen was voor
haar het levensdoel dat zij zich opgelegd had.

Geliefde kinderen, mijn dood stelt U voor een
onherstelbaar verlies. Ik verlaat de aarde en
hoop bij God beloning te mogen ontvangen.
Vergeet niet wat moeder voor u deed, weest
standvastig in uw geloof en onderhoudt wat
ik u leerde. Geliefde zuster, familieleden en
vrienden, aan u blijft mij slechts een vraag te
richten : vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Heer en Mevrouw Charles D’HAESE-MORNIE,
De familie BURIJ,

De familie D'HAESE

De familie LIBOTTE.

De familie DE RIDDER,

danken u van harte voor de blijken van
christelijke deelneming en gebeden.
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