Wanneer je verdrietig bent
kijk dan diep in je hart
en je zal zien dat je weent
om wat je vreugde schonk,

Dankbaar en liefdevol
gedenken wij

De Heer

Frans BURY

echtgenoot van Mevrouw Lucienne SCHAILLEE

hij werd geboren te Overboelare op 9 december
1927 en is godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen op 27 januari
1995, gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families:
BURY - SCHAILLEE
HERREGODTS - DE GANZEMAN
danken U zeer om uw aanwezigheid,
uw gebed en blijken van medeleven.

Je hebt gestreden en gevochten en werd moe van
de eindeloze strijd, zo moe dat rechtop blijven
niet meer kon.

Nu hebben we geleerd wat ziek zijn betekent:
loslaten, wachten, geduldig zijn, machteloos
toekijken naar wat er in jou gebeurde. Genezen
was onmogelijk. Verder onderzoeken en ingrij-
pen was eigenlijk absurd. Absurd omdat de
ziekte onoverwinnelijk verder woekerde. We
hebben de tijd gehad om te mijmeren, verdriet te
hebben, blij te zijn en ook om te danken. Te
danken voor die vele kleine dingen, waardoor je
ons familiaal geluk groot maakte. Te danken
omdat je er steeds was voor ons.

Pa, we zijn er van overtuigd dat 1995 een zwa-
re leemte en leegte zal nalaten; dat het nooit
meer wordt zoals het was. Ons geluk is gebro-
ken. Ook wij zullen later diep in ons hart zin-
gen, net zoals Wil Tura enige tijd geleden voor
de koning zong : " Ik mis je zo, ik mis je meer
en meer..."

Ma, je kinderen en kleinkinderen.
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Laat

mij verder
leven

in je
herinnering.




