« Wie in Mij gelooft, zal leven ».

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

ROBERT BURY

echtgenoot van Mevrouw
ELZA HAEGEMAN

geboren te St.-Maria-Lierde, op 18 augustus 1917
en er godvruchtig overleden op 7 december 1981.
Gezalfd met de H. Olie.

Oudstrijder 1940-1945.
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De families BURY, DE PRIJCK,
HAEGEMAN en DE SPIEGELEER,

zijn erkentelijk voor uw blijken van »
medeleven in hun rouw en danken U.
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Het leven is een tocht doorheen de dagen.
Maar hoe vilug is deze levenstocht ten einde !
Voor elke mens is zijn verblijf op aarde een ge-
schenk uit Gods hand, een kans om deze wereld
meer bewoonbaar te helpen maken voor zijn
medemensen, een geboden gelegenheid om
boodschapoer te worden van Gods goedheid voor
de mensen. De levensweg van deze man over-
schouwend kunnen zijn naastbestaanden bidden:
« God, neem hem op in Uw vreugde en laat zijn
goedheid in ons hart bewaard blijven ».

Zijn dood betekent voor zijn echtgenote het
gemis van een zorgzame en begrijpende echtge-
noot, voor zijn kinderen het verdwijnen van een
vader die met heel zijn hart van hen hield, voor
zijn kleinkinderen het heengaan van een groot-
vader bij wie ze met hun kinderlijke eenvoud en
spontaneiteit zo goed terecht konden.

Dierbare echtgenote, samen zijn wij door het
leven gegaan en samen hebben wij ons gezin
uitgebouwd. Onze gezamenlijke arbeid, zorg en
kommer voor onze kinderen hebben ons geluk-
kig gemaakt. Dank u om uw liefde en goedheid,
om uw opbeuring en uw begaan-zijn met mij
tijdens mijn laatste ziekte.

Beminde kinderen, uw genegenheid heb ik
steeds sterk gewaardeerd. Tijdens mijn ziekte is
ze mij een grote troost geweest. Ik dank u allen
voor uw meeleven met mij, voor uw inspannin-
gen om mijn lijden te verlichten. BIlijft goed
voor moeder en voor elkaar, en bidt samen voor
mij tot de Heer : « Heer, luister welwillend naar
ons gebed voor Uw dienaar Robert. Wees voor
hem de verrijzenis en het leven en laat hem
voor altijd rusten in Uw zalig licht. Door Chris-
tus, onze Heer. Amen ».




