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Bidden we voor de dierbare overledene
Mevrouw

Maria-Emma BUYDENS

weduwe van Mijnheer

Richard BERTOUILLE

Geboren te Everbeek op 14 juni 1878,
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Nederbrakel
op 4 september 1963,
voorzien van alle Rechten van onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke zegen.

Verleen, zo vragen we almogende God, dat de
ziel van uw dienares die heden van deze wereld is
gescheiden, door dit offer gereinigd en van zonden
ontslagen, kwijtschelding en tevens de eeuwige rust
moge genieten, door Kristus onze Heer.

Postcommunie uit mis voor overledenen.

De duurbare overledene heeft na een lang leven
van trouwe plichtsvervulling en kristelijk geloof. niet
alleen de kleine beproevingen van de oude dag ge-
kend, maar in haar wandel en gaan heeft ze vele
jaren beperkingen moeten ondervinden. Deze last
heeft ze met moed, onderwerping en offergeest ge-
dragen, geholpen daarin door de eerwaarde zusters.

Duurbare familieleden, ik dank u voor de kommer
en zorg die gij mij hebt willen betonen, alsmede voor
de genegenheid die gij mij hebt toegedragen. Dank
ook aan de eerwaarde zusters. Vergeet mij niet in uw
gebeden en tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Dr De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470

De Familién
BUYDENS,
DE KONINCK,
BERTOUILLE,
HALLIEZ,

danken oprecht voor uw blijken van deelneming.




