Uit diepten van ellende roep ik, Heer roep
ik om hulp tot U. Gij kunt mij redden.
(Ps. 129)

..l.

DANKBAAR AANDENKEN VAN DE HEER

Roger, Albert BUYDENS

echtgenoot van Mevrouw
Angéle DE STAERCKE,

geboren te Opbrakel op 28 mei 1923 en
na een pijnlijke ziekte alhier vroegtijdig
overleden op 13 augustus 1978, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

God, Schepper en Verlosser van alle mensen,
onbegrijpelijk en vol droefheid staan wij
hier, familie en vrienden, om dit vroegtijdig
heengaan van deze aktieve, gedienstige, ge-
moedelijke en vriendelijke man.

In geloof en vertrouwen kijken wij naar
U op en durven verhopen dat ieder leven,
begonnen, eindigt en voltooid bij U, God van
Liefde en Barmhartigheid.

Roger is door het leven gegaan, van zijn
eerste jeugd af, als een harde werker, hij
heeft meegeholpen aan vele bouwwerken, ook
aan een eigen prachtige woon, die onze
streek siert, waar het goed is om te wonen,

waarop men met fierheid blijft opkijken naar
het werk van zijn handen.

Hij was vooral eerlijk en oprecht, gastvrij
en gedienstig voor iedereen, verkleefd aan
zijn streek, zijn familie en vooral aan zijn
geliefde zoon Danny.

Het werd een vroegtijdig en verdrietig af-
scheid na veel en onzegbaar lijden. God geve
hem nu rust en vrede voor eeuwig !

Mijn goede moeder, dierbare echtgenote en
geliefde zoon Danny, mijn vrienden en werk-
makkers, alles wordt zo geheel anders in
het aanschijn van de dood, doch de banden
van genegenheid en vriendschap breken nist
met de dood. Helpt elkaar verder in het le-
ven en bidt voor mij ! Aan allen en voor
alles mijn beste dank !

Namis te Opbrakel op dag 24 sep k
om 10 uur.

De families BUYDENS, DE CLERCQ,
DE STAERCKE, DE MEYER,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van

deelneming in de rouw die hen treft.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




