De rechtvaardige zal het heerlijke rijk en de schone
kroon uit de hand van de Heer ontvangen! W.X-17.

&
BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mevrouw

MARIE - ODILE BUYLE

weduwe van Mijnheer

ARTHUR VAN CAUWENBERGHE

Geboren te Lembeke, de 12 Januari 1871,
en schielijk overleden te Nederbrakel,
de 4 Juni 1949, bediend met de H. Olie.

Het heeft dus de Heer behaagd tot zich te roepen

ziin getrouwe dienares, om haar volgens verdiensten

te belonen voor de eeuwigheid.

De duurbare overledeneis eenvoudig en godvrezend
door het leven gegaan, liefderijk bezorgd voor al deze
die haar duurbaar waren.

Zij heeft ten volle de waarde van het menselijk lijden
begrepen : het kruis van een zwakke gezondheid — zo-
dat zij zich gedurig moest in acht nemen — heeft zij
verduldigen moedig gedragen, zonder morren of klagen
overtuigd dat alwie Kristus volgt op de weg van het
kruis, Hem eveneens volgen zal op de weg van zijn
glorie.

Duurbare Dochter en Familieleden, ik verlaat U uit
dit aardse tranendal om te genieten van de hemelse
vreugde. Hebt dank om uw tedere zorgen en uw
onvermoeibare toewijding, waarmede gij mijo lijden
hebt verzacht en mijn heimwee hebt helpen dragen;
dat alles heeft een nieuwe band van liefde gesmeed.
Moge de Heer U om dit alles lonen. Laten wij. in
afwachting van ons eeuwig wederzien, blijven bidden
voor elkander.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 dagen afl.
De 4 akten. 12 j. afl.

Dr. De Ruyver-De Ruyver. Nederbrakel

Mijnheer & Mevrouw Emiel DE RUY VER-
VAN CAUWENBERGHE ;

De Familiéen BUYLE, VAN CAUWEN-
BERGHE, DE GREEF en VAN DE
WALLE,

bedanken U van harte voor de blijken van

christelijke deelneming en genegenheid

hun betoond bij den smartvollen rouw.




