Al wie in Mij gelooft, zal in eenwigheid niet sterven.
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BID VOOR DE ZIEL
VAN DE HEER

REMI BUYLE

echtgenoot van Mevrouw
Bernadette DE BOEL

geboren te Melden op 1 mei 1893 en godvruchtig over-
leden te Oudenaarde op 1 december 1973, gesterkt door
de HH. Sacramenten der stervenden.

Voorzitter van de muziekmaatschappij <De Verenigde
Vrienden» Melden.

OUDSTRIJDER 1914-1918
Vereerd met verscheidene militaire eretekens.
Bestuurslid van de Nationale Oudstrijdershond.
Lid van de Vuurkruisers.

Lid van de Bond van Gepensioneerden.

Wij zijn reizigers hier op aarde; onze dagen vlieden
voorbij als een schaduw en hier is geen vast verblijf.

God, geef uw heerlijkheid, uw toekomst en uw trouw
aan deze gestorven man.

Wij kunnen niet geloven dat zijn leven vergeefs is
voorbij gegaan, en dat alles wat hij voor de mensen
heeft betekend nu verloren is.

Maar wij verenigen ons met het geloof waarin hijzelf
aan U heeft vastgehouden ten einde toe, aan U, zijn God
en onze God.

Wij danken U Heer God voor deze man, die ons zo
nabij en dierbaar was en die onverwacht is weggevallen
uit onze wereld.

Wij danken U, voor alle vriendschap die van hem is
uitgegaan en voor de vrede die hij heeft gebracht.

Wij bidden U, dat er niets van dit mensenleven verlo-
ren zal gaan; dat hij voort mag leven in zijn kinderen,
in hun hart en in hun gedachten.

Wij bidden U, dat wij, die allen met hem verbonden
waren, nu ook, omwille van zijn dood, dieper met elkaar
verbonden mogen zijn. En mogen wij in die samenho-
righeid, en in alle vriendschap en vrede op aarde, de
belofte herkennen dat Gij ons in de dood getrouw zult
zijn.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinders, dank
voor uw genegenheid en gedenk mij in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Remi BUYLE-DE BOEL,

Hr en Mw Marcel DE BO-BUYLE
en kinderen Rudy en Erwin,
Hr en Mw Gerard DE BO-BUYLE
en kinderen Christine, Johan en Katrien,
De families Buyle, Martens, Gosseije, De Boel en
Vermeeren.

DANKEN U VOOR UW KRISTELIJKE
DEELNEMING IN ROUW EN GEBEDEN




