“Moge hij leven in God en zijn Kristus 1”

VROOM AANDENKEN
AAN DE HEER

ACHIEL BUYSE,

OUD-STRIJDER VAN DE OORLOG 1914-1918
Bestuurslid van de Oud-Strijdersbond.
VEREREMERKT MET VERSCHEIDENE ERETEKENS.

weduwnaar van Mevrouw
ALICE MEULEMAN,
geboren te Oosterzele. op 8 februari 1882
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Zottegem,
Kliniek (St Elisabeth) op 31 mei 1971,
gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk.

Zelfs de sterke moet buigen voor de dood; en al
telt hij vele levensjaren, eens is het door God gestelde
aantal bereikt. — De dierbare overledene kende het
geluk een zeer hoge ouderdom te bereiken en tot op
zijn oude dag was hij omringd door de genegenheid
van familie en door de achting en de sympatie van vele
vrienden, vooral onder ziin makkers oud-strijders. Na
het geluk beleefd te hebben ziin diamanten huweliiks-
feest te mogen vieren, verloor hii zijn dierbare vrouw,
ziin grote steun en levensgezellin. Dat maakte hem
wat eenzaam, Maar toch bleef hij vol levensmoed en
opgeruimd,

Hii was een diep gelovig man, zonder veel uitwendig
vertoon, fantasierijk in zijn herinneringen en hij hield
van het leven. Wie op zulk een lange levensloop mag
achteruitzien, mag God dankbaar ziin en tot de mede-
mensen voor al het goede dat hij mocht ontvangen.

Dierbare Kinderen en Familie, hebt dank voor uw
zorgende genegenheid. Wie de ouderdom eert, krijgt
zegen van O. L. Heer.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

Drukkerij Lourdault, Qosterzele - Tel. 09/705619

Mijnheer en Mevrouw Michel BOCKSTAELE- ({ BUYSE) -DE BUCK

en kinderen

i

Mijnheer en Mevrouw Maurice LUMENS-BUYSE en kinderen

:

Mijnheer en Mevrouw Omer VAN GREMBERGHE-BUYSE en kinderen

De familie BUYSE ;

De familie MEULEMAN :

De familie VAN HERREWEGHE ;

De familie DE KEGEL,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in

hun rouw betuigen U hun innige dank.




