Mijn hoop is de hoogste en de zekerste, want ze
berust op God ; (Psalm.)
+
BID VOOR DE ZIEL VAN

De Heer RICHARD BUYSE,

weduwnaar van Mevrouw EMMA JACOBS,
RUSTEND GEMEENTE-ONTVANGER
geboren te Qosterzele, de 17 December 1868
en aldaar godvruchtig overleden, de 10 Februari 1955,
voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

De duurbare overledene was in alles stipt getrouw
aan zijn plichten jegens God en jegens de mensen.,
Doorheen zijn Jange levensweg heeft hij getoond een
man van geloof te zijn, een trouwe echtgenoot en goe-
de huisvader, die voor zijn kinderen een toonbeeld en
een steun is geweest.

Zijn langdurige ziekte heeft hij met uitnemende

onderworpenheid aan Gods H. Wil gedragen. Met
grote verduldigheid werd hij gelouterd en heeft hij zich
voorbereid om de eeuwige zaligheid in te gaan.

Wie de Heer vreest, hem zal het welgaan op het
einde. - En ten dage van zijn dood zal hij gezegend
worden. (Eccl.)

Mijn Beminde Kinderen, met fierheid over U allen
ga ik tot de Heer: "Ik ken imners geen groter vreugde
dan wanneer ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid
wandelen. (To.)

Allen dank ik U, Gij vooral die mij zo liefdevol hebt
verzorgd : de Heer zal U daarom zegenen.

En Gij allen, Duurbare Familieleden en Vrienden,
die mij steeds een troost en een steun waart, denkt nu
vooral op mij in uw gebeden.

Heer, geef hem de eeuwige rust en dat het eeuwig
licht hem verschiine.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele.

De Heer en Mevrouw Henri BUYSE-DE SUTTER en Kinderen :
De Heer en Mevrouw Adolf HANSSENS-BUYSE en Kinderen ;

De Heer en Mevrouw Jozef WILLEMS-BUYSE ;

De Familie BUYSE :
De Familie JACOBS :

De Familie VAN DEN HENDE,

Gevoelig aan uw bliik van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.




