Dankbaar aandenken aan

De Heer

Freddy BUIJSE

Echtgenoot van
Mevrouw Yvette RYCKBOSCH.

Geboren te Gontrode op 3 januari 1943

en overleden op 21 november 1995,

in het Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem,
gesterkt door de Heilige Sakramenten.

In Gods Liefde aanbevolen en ten grave gedragen
te Oosterzele op 25 november 1995.

De namis wordt er opgedragen
op zaterdag 16 december 1995 om 18.30 uur.

Yvette RYCKBOSCH, zijn echtgenote ;
Isabelle BUIJSE en verloofde Thierry, zijn dochter ;
Lucien BUIJSE - Cecile VAN STEENDAM, zijn ouders ;
Gaston RYCKBOSCH - Clara DE TEMMERMAN,
zijn schoonouders ;
Eddy BUIJSE - Godelieve DE GROOTE en kinderen,
zijn broer en schoonzuser ;

De families BUIJSE, RYCKBOSCH,
VAN STEENDAM, DE TEMMERMAN

danken U voor uw aanwezigheid en medeleven.

Liefste papa,

De lange zomer is vergaan,

het lied van herfst ruist door de bomen
en zingt ons op vertrouwde tonen

de kwetsbaarheid van ons bestaan,
maar binnen blijven zangen wonen
die wij als lied van Hoop verstaan.

Een wonder was het om te zien hoe jij hield van het
leven. De pijn leek jou niet te deren, je moest er zijn
voor ons. Zo zwak en breekbaar je lichaam was, zo
sterk en groot was je hart.

Een mens om nooit meer te vergeten, maar levend
blijven in ons weten.

Lieve echtgenoot, lieve vader : we zijn je dankbaar
voor alles was je ons hebt gegeven. Ook je behulp-
zaamheid en goede raad zullen we nooit vergeten.
Dank je omdat je er steeds was voor ons. We kon-
den altijd op je rekenen. Dank je voor die hele mooie
dagen in ons leven.

Lieve zoon, lieve broer : steeds heb je ons leven kleur
gegeven. Jarenlang hebben we mooie momenten
beleefd. Je was iemand met een groot hart, niets was
jou te veel. We zullen je missen !

Uw dochter Isabelle.
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