Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid,
Hij had den zwaren last op zich geladen,
een eerlijk man te zijn

in woord en daad.

Dat is het schoone, dwaze kwaad

waar, na ons Heere Jezus Christus,

de sterkste man aan ondergaat.

(Marnix Gijsen)

Als herinnering aan
De Heer
GERARD BUYSSE
echtgenoot van Mevrouw
LYDIE DE VIJLDER

geboren te Zelzate op 17 juni 1925 en
godvruchtig overleden te Gent
op 30 december 1986,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De families Buysse, De Vijlder, Vermeulen,
Rijckaert

danken U voor uw deelneming en uw gebed.

Voor elkeen van ons, rijk bedeelden en zor-
genkinderen, was hij een vader.

Steeds tot hulp bereid; steeds met liefde
gereed.

Laten wij als mensen, een ogenblik eerbie-
dig stil zijn, en dan proberen ons zijn inzet
eigen te maken.

Geef ons een beetje van zijn hoop en lief-
de, van zijn energie en goedheid, van zijn
eenvoudigheid en diepe warmte.

Wij hadden samen nog zoveel te zeggen,
samen nog zoveel te doen.

Maar Gij, Heer, hebt hem geroepen. Gij die
hem kent, Gij die ons verdriet begrijpt. Laat
ons verder leven onder de liefdevolle, waak-
zame zorg van een vader over zijn kind en
in de stille innige liefde voor zijn vrouw.

Heer laat hem gelukkig zijn voor altijd bij U.
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