Ik zie mijn oude handen,

hun taak is bijna gedaan,

dra worden ze mager en beven

in verlangen naar eeuwige rust.

Dan is het laatste woord geschreven,

het laatste kaarsje geblust...

en mijn handen, mijn handen,

voor 't laatste nog,

door lieve lippen gekust. Fr. Van den Eeden
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Om dankbaar te gedenken het leven en sterven
van onze goede vader

DE HEER
EDMOND BUYTAERT

weduwnaar van mevrouw
EUGENIE VAN GUYSE

Geboren te Nieuwkerken cp 6 september 1913
en godvruchtig overleden in kliniek Maria
Middelares te Sint-Niklaas cp 23 november 1991.
Gesterkt door de sakramenten der zieken.

Bestuurslid van de Bond der gepensioneerden
Lid van de Landelijke Gilde en van
verscheidene godsdienstige verenigingen.

Vader, vandaag kunnen we van u getuigen dat
je een goed en diepgelovig man was. Je hield
van ons, zonder veel woorden, en je was er
altijd als we je nodig hadden. Je hield van het
leven, de natuur, de mensen. Je vroeg niets
voor jezelf, maar je gaf mateloos veel, want je
grootste vreugde was dienst te bewijzen.

Om zoveel kleine en grote dingen zijn we je

vandaag dankbaar. Je laat zovelen achter die je
diep erkentelijk blijven : je kinderen en klein-
kinderen, je familie; wat een vreugde was het
samen te zijn bij elkaar. We hielden er de
vreugde in. We hechtten ons aan elkaar zoals
de klimop zich ankert aan een huis. Het was
goed samen te zijn.

Zoveel lieve vrienden, zoveel vrienden uit de
bond van gepensioneerden. Eigenlijk kon je hen
niets weigeren. Jij was de man die r.ooit neen
hebt gezegd.

Uw parochie met haar priesters, met al wat er
in leefde en groeide, je leerde er van kindsaf
je in te zetten voor anderen. Je vond er veel
vrienden, veel mensen die je waardeerden : een
gemeenschap van geloof en liefde, samen met
elkaar onderweg naar de Heer.

Nu zijn je handen gevouwen, stil... ze waren
dat niet gewoon. Je groot geloof, je eenvoud,
je dienstbaarheid, je zeldzame levensmoed, je
trouw aan kristelijke levenswaarden, zullen wij
als een kostbare erfenis meedragen en door-
geven.

Vader, in dit pijnlijk uur van afscheid zijn we
dankbaar dat we jou biddend en wakend
mochten vergezellen tot op de drempel van het
Vaderhuis. Tot bij moeder zaliger.

Uw medeleven en meebidden, uw vriendschap
zijn voor ons een ware steun bij dit heengaan
van vader.

De families BUYTAERT, VAN GUYSE, STRIJBOS
en TULKENS danken u hiervoor hartelijk.

Drukkerij Theo Martens-Anné bvba, Nieuwkerken




