Met hoop op de Verrijzenis.

Bid voor de ziel van
de Heer

Albert BIJL
echtgenoot van
Mevrouw Georgine COSIINS,

geboren te Everbeek op 10 oktober
1906 en godvruchtig overleden in de
H. Hartkliniek te Geraardsbergen op
16 november 1980, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.

Een goed en plichtbewust mens is
van ons heengegaan. In alle stilte was
hij de blijmakende en bezorgde vader.
Hij leefde zeker niet voor zichzelf.
Aktief is hij altijd geweest en ge-
bleven zolang hij kon, gelovig en be-
trouwend op de Heer.

Mijn dierbare echtgenote, liefde en
trouw hebben ons zovele jaren met
elkaar verenigd. Dit harde afscheid
kwam te vroeg. Menselijke woorden

zullen U niet troosten, alleen dit:
dat bij een kristen mens de dood de
banden der liefde niet breekt.

Mijn dierbare kinderen, weest nu
een steun en troost voor moeder. God
lone U om uw genegenheid en toe-
wijding ; Hij zegene U al de dagen
van uw leven. Uw aller gebed bren-
ge mij voor Gods aanschijn.

Mijn familie, vrienden en buren,
ook U zeg ik dank voor wat gij voor
mij hebt gedaan. Vergeet mij ook
niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de
eeuwige rust.

Namis : zondag 14 december 1980 om
10 uur.

De families BIJL, VANLIERDE,
COSIJNS, VANDENHAUTE,

danken voor de blijken van kristelijke
deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




