Rust nu maar uit, je strijd is gestreden,
) je hebt het ontzettend moedig gedaan.

" De hoge ouderdom is een erekroon”
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden,

wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

TOT VROOM AANDENKEN AAN De familie BIJL en AERTS dankt U
voor de blijken van deelneming en
MEJUFFER uw gebed.
. Dank aan het personeel van het Rust-
Germaine BIJL

oord ' Denderoord” voor de ver-

leende zorgen.
geboren te Onkerzele op 21 juni 1900

en overleden te Geraardsbergen in het
Stedelijk Hospitaal op 24 mei 1987,
gezalfd door het Sakrament der zieken.

Drukk. L. Dyon, Geraardsbergen.




