Het leven van den mensch gelijkt
T de blomme, die haar zaad
doorborsten en doorbroken heeft;
een tijdtjen in de stralen
der schoone, lieve zonne bloeit,
en zwanger wordt, en gaat
het leven van heur' kinderkens,
gestorven zij, betalen.
Guido Gezelle.

Gedenk met ons in dankbaarheid
met een passend gebed

DE HEER
Karel BIJL

Schoolmeester ]
echtgenoot van mevrouw Leona SCHAILLEE

Geboren te Viane op 30 november 1906 en er
overleden in familiekring op 18 september 1995,
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken.

Met Meester Bijl nemen wij afscheid van een
onderwijzer die gedurende bijna 45 jaar
generaties leerlingen heeft gevormd.

Hij was inderdaad een typisch vlaams
schoolmeester in de ware betekenis van het
woord. Destijds afgestudeerd in St.-Thomas te
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Brussel, waar hij sterk werd gevormd met de
kenmerken van eer en plicht evenals van
viaamsvoelendheid heeft hij zich onaflatend
ingezetvoor de gehele opvoeding van de kinderen
van een typische buitengemeente gelegen op de
taalgrens. .Voor Meester Bijl, een sterk
streekgebonden idealist, was inzet voor de
verheffing van zijn dorp, door middel van
kennisoverdracht en opvoeding, geen ijdel woord.
Tot zijn opruststelling en nog vaak daarna, heeft
hij jarenlang deelgenomen aan het sociaal en
maatschappelijk leven van zijn dorp vooral in het
kader van het zangkoor van zijn parochie, de
toneelgroep en de medeinrichting en de
voorstellingen van de bonte avonden.

Als gevolg van zijn gevoelige geaardheid was het
ook normaal dat hij hield van schoonheid.

Na zijn opruststelling leefde hij nog vele jaren
gelukkig en geborgen in zijn naaste familie en dit
tot op hoge ouderdom. Tussendoor werd zijn
aandacht getrokken tot de familie- en heemkunde.
Ook behield hij een brede belangstelling voor wat
zich afspeelde in de grote en kleine wereld.
Dank U, Meester, voor alles wat wij met jou
mochten delen.

Vaarwel pa, vaarwel lieve echtgenoot, wij zullen
je nooit vergeten.

De familie dankt U voor uw gebed en uw
troostende blijken van medeleven.
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