Afscheid nemen is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat herinnering waard is.

T

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Elvida BIJL

weduwe van de Heer Achille HANS,

geboren te Everbeek op 19 januari 1902 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Geraardsbergen op 29 mei 1989,
voorzien van de HH. Sakramenten.

De families

BIJL, HANS,
COLPAERT, BOUVRY,

danken U.

Deze dierbare afgestorvene was oprecht een
voorbeeldige vrouw, die eenvoudig en on-
gekunsteld door het leven ging. ‘Naar God
ging ze met haar geloof ; naar de haren en
haar medemens met haar hart, naar allen
met haar minzaamheid en naastenliefde.

Wij danken U, Heer, voor deze moeder en
weten dat zij uw eeuwige vrede is ingegaan,
een vrede die zij hier op aarde heeft waar-
gemaakt omdat zij geleefd heeft in liefde,
rechtvaardigheid en eenvoud. Zij heeft zich-
zelf nooit gezocht maar weggeschonken aan
de haren.

Mijn kinderen, dank voor uw schone liefde
en voor wat ge voor mij gedaan en geweest
zijt. Mijn kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren, leeft samen verder in geloof, liefde
en overeenkomst. Eert mijn gedachtenis door
te leven zoals ik U heb voorgedaan en bidt
veel voor mij.

O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans, b.v.o.

Rouwleiding Raoul, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel




