Wie van ons zal ooit de zorgen weten,

die gij in stilte voor elk kind verdroegt ?

Gij hebt aan elk uw goedheid toegemeten,

wijl gij uw eigen nood en leed aan niemand kloegt.

T

ZALIG AANDENKEN AAN MEVROUW
Elza CEUTERICK

weduwe van de Heer
Frans EECKHOUT

Geboren te Zegelsem op 8 april 1921 en zacht in de Heer
ontslapen in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op Paas-
dag 3 april 1994, gesterkt door de H. Sakramenten der
zieken.

Sterven zal wel altijd een mysterie blijven. Zelfs de vernuf-
tigste medische apparatuur kan niets ontsluieren over het
leven na de dood. Er is maar één licht dat uitzicht geeft,
het licht van het geloof, waar Jezus zegt : "Ik ben de
Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft, zal leven in
eeuwigheid. Kom tot Mij, die belast en onder zorgen
beladen zijt, ik zal u rust en verkwikking schenken."" Kon
er een ontroerender en schoner moment zijn om te
sterven, dan op de Paasmorgen waarop Elza tot bij
0.L.Heer werd opgenomen ? Zij heeft volop geloofd en
haar vertrouwen in de Heer gesteld, maar tevens ook haar
leven op aarde met naarstigheid en vlijt gevuld. Nu mag
zij de hemelse rust genieten na al haar zorgen en werken,
als de beloning van haar geloof en godsdienstigheid. Het
was alsof zij het einde van haar aardse tocht voelde
naderen, toen zij aan de verpleegster voor vier weken had
toevertrouwd : "Ik zal mijn verjaardag op 8 april niet meer

halen.” Zij was een zorgzame moeder, die het leven had
geschonken aan vier kinderen en die onvermoeibaar
bedrijvig was, naast vader zaliger, voor wie zijn een
onmisbare steun was geweest in ziekte en gezondheid,
meelevend met het wel en wee van haar gehuwde
kinderen en de toekomst van haar kleinkinderen. Zij die
vreugde schonk en vriendschap deelde, kreeg ook haar
deel van pijn en verdriet, vooral nadat vader 12 jaar
geleden stierf en zij alleen op de hoeve achterbleef, waar
zij nog wat behagen vond in haar beestjes en
neerhofdiertjes. Tot het alleen-zijn haar te zwaar werd en
Zij bij haar zoon en schoondochter, Eric en Frieda, 4 jaar
lang een nieuwe oppas vond in de geborgenheid van hun
gezin. Dankbaar zullen wij, haar kinderen en kleinkinde-
ren, moeders voorbeeld blijven herinneren in ons hart
waarin haar beeld gebeiteld staat en in ons gebed dat
uitzicht geeft op haar hereniging met vader in de hemel.
Wij allen, familie en kennissen, bidden tot God dat Hij
onze geliefde overledene opneme in het licht van Jezus’
Verrijzenis.

Eric en Frieda EECKHOUT - VAN LAETHEM,

Koen, Joris en Liesbeth,
Jan en Brigitte CHRISTIAENS - EECKHOUT en Sofie,
Hilde EECKHOUT, Katrien en Annelies,
Roger en Christine DE BAERE - EECKHOUT,

haar kinderen en kleinkinderen ;

De families CEUTERICK, EECKHOUT, DE COCK

en CARNEWAL

danken voor uw kristelijke deelneming.

De namis wordt opgedragen in de Sint Pauluskerk te
Godveerdegem op vrijdag 6 mei 1994 om 18.45 uur.

Drukkerij Van Herzele - Oudenaarde




