Komt allen tot mij, die belast en beladen
zijt en Ik zal u rust en verlichting schenken.

1.

Vroom aandenken aan

mevrouw
GERMAINE CEUTERICK

echtgenote van

Paul De Cremer
geboren te Deftinge op 15 november 1907
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen
op 1 maart 1989, gesterkt door het H. Sa-
krament der zieken.

Ere-bestuurslid van de K.V.L.V.

Lid van de Kristelilke Bond van
Gepensioneerden en Ziekenzorg.

De families Ceuterick, De Cremer,
De Norre en Van Lierde
danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

NAMIS : vrijdag 7 april 1989 om 19 u.

Uitg. Miserez, Deftinge
Begrafenisond. V. D. Driessche, Geraardsbergen

Mama, wij danken de Heer van het leven

om uw levenslange steun en genegen
liefde voor vader en ons allen,

om uw stille maar niet aflatende werk-
kracht en aandacht voor de groei en
bloei van het bedrijf,

uw ten volle moeder zijn met veel
geduld en overgave,

uw geluk bij elk nieuw kindje en
kleinkindje,

uw voorbeeldig gedragen lijden en
verwerken van het verlies van drie
wichtjes en schoonzoon.

Wij vermoeden uw fierheid en geluk
om een zoon aan het altaar van de
Heer, en uw kommer om God de eerste
plaats te geven.

Wij zagen uw sterke hart in het dragen
van tegenslagen, ziekte, oude dag en
uw overgave aan Gods’ heilige wil.
Wij hoorden uw bekommernis om de
eendracht, recht, godsdienstzin en ge-
loofstrouw van uw kinderen en familie
Wij mochten uw levensoptimisme er-
varen en uw geloof in een eeuwige
eindbestemming.

Wij willen u navolgen in wat u ons voorleefde:

uw eenvoud, stille werkijver, dienst-
baarheid, attentievolle zorg,

uw diep geloof in de eucharistische
aanwezigheid van de Heer,

uw begrip om wel en wee in de kerk,
gebuurte en wereld, het zoeken van
uw sterkte in gebed en Eucharistie.

Heer God, wil haar zwakheden en onvolko-

menheden vergeven,

schenk haar Uw licht en Uw vrede,
neem haar voorgoed op in uw eeuwige
Genade.




