Een eerekrocn zijn de hooge jaren die op de
wegen der gerechtigheid gevonden worden.
Prov.XVI. 31.

ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

IDA CEUTERICK

weduwe van Mijnheer

Eugéene DE RUYVER

geboren te St. Maria-Lierde,
den 17 Maart 1876 en godvruchtig overleden te
St. Martens-Lierde, den 4 Mei 1946,
voorzien van de HH. Sacramenten der ster-
venden.

Zij was de sterke vrouw van welke de H. Schrift
spreekt; de waakzame en deugdzame yrouw
die haar brood in ledigheid niet heeft geéten.
H. Franc. v. Sales.

Vol geloof en godsvrucht, heeft zij de onge-
makken en de beproevingen van den ouden dag
met groot geduld en volkomen onderwerping
aan Gods wil verdragen, wel wetende dat zjj
die lijden uit liefde tot God, de eeuwige kroon
des hemels zullen ontvangen. H. Bern.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik sterf,
maar mijne liefde voor U zal niet sterven ;
gelijk ik U op aarde beminde, zoo zal ik U in
den Hemel beminnen.

Bemint ook steeds elkander en blijft te zamen
nauw vereenigd. Gedenkt mij nog dikwijls, en
vergeet mij vooral niet in uwe gebeden.

Heer, geef hare ziel de eeuwige rust.
300 dagen aflaat.

Vandendri he-De VI hauwer, Nederbr.

Mijnheer en Mevrouw Georges DE RUYVER-DE RUYVER

Mijnheer Ghislain DE RUYVER ;
Mejuffer Liliane DE RUYVER
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De Familiten CEUTERICK, DE RUYVER, FLAMEE, DE SMET,

gevoelig aan uw blijk van deelneming in hun

pijnlijken rouw, bieden UEd. hun innigen dank.




