Haar glimlach, uitdrukking van goedheid en
oprechtheid, zal voor de velen die haar gekend
hebben blijvend in hun herinnering voortleven.

1.

Gij die haar gekend en bemind hebt
gedenk in uw gebed

MEVROUW
Madeleine CHAVATTE

Weduwe van de Heer
Julien DROESBEKE

Geboren te Viane op 26 november 1912
en overleden te Geraardsbergen

op 23 februari 1995, gesterkt door

het Sakrament der zieken.

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
en de families DROESBEKE
CHAVATTE
VANDERSCHUEREN
FAUT

danken oprecht voor de blijken van
medeleven bij deze rouw die hun treft.

Vijf maanden geleden stonden we rond het dode
lichaam van vader, nu moeten we reeds afscheid
nemen van moeder.

Vanaf het ogenblik van vaders heengaan was haar
levenswil geknakt en verlangde ze er echt naar om
hem te vervoegen in de eeuwigheid.

Madeleine was een goedaardige toegewijde
moeder voor wie niets te veel was als het haar
kinderen, haar gezin betrof. Ze heeft steeds hard
gewerkt. Reeds op haar vijftiende ging ze gaan
“dienen” en zo heeft ze levenswijsheid en
levenservaring opgedaan.

Ze hield van haar kinderen en kleinkinderen,
maakte geen verschil tussen hen en wist hen allen
steeds te motiveren in het goede. De familieband
was heilig voor haar en ze verheugde zich in het
welslagen van haar gezin.

Madeleine wist zich aan te passen aan alle
situaties en aan de kring waarin ze vertoefde.

Heer onze God, bij het einde van dit mooie
voltooide leven, willen wij U - ondanks onze
droefheid - oprecht danken om alles wat Madeleine
voor ons betekenen mocht.

Wij bidden U, laat haar nu thuiskomen in uw
blijvende vreugde en laat ons ervaren dat U ons,
ook nu nog, echt nabij blijft.

O.L.Vrouw van de Oudenberg, bid voor ons.

Namis op zondag 19 maart 1995 om 17 uur.

Begr. Moulart & Herregodts Drukkerij Van de Maele
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