Heer, uw heilige wil geschiede !
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Wat breekt de wrede dood toch dierbare ban-
den af,

En voert zo menigeen naar 't stille-duister graf !

Ook hier, hier is de dood met zijne zeis ge-
komen,

En heeft een echtgenoot zijn dierbre vrouw
ontnomen ;

En van het kinderhart een moeder losgescheurd ;

Die om haar minzaamheid door velen wordt be-
treurd ;

Gij, die haar dood beweent en haar op aard
bemindet, §

Bidt, dat gij hare ziel bij de Heer wedervindet !

Door lijden, dood en Verrijzenis heeft Jezus
het mysterie van de dood een andere uitzicht
gegeven.

Hij heeft door zijn_ lijden een zinvolle be-
tekenis gegeven aan ziekte en lijden voor wie
gelooft in God en de onsterfelijkheid der ziel.

Hij heeft door zijn dood, de dood voor altijd
overwonnen ; want God heeft de mens gescha-
pen om eeuwig met Hem te leven.

Gelijk een liefdevol kind tracht in vriendschap
en eerbied met zijn aardse vader te leven, zo
moeten wij als Godskinderen, door ons
Doopsel geworden, trachten in vriendschap te

leven met onze hemelse Vader, door zijn gebo-
den te onderhouden.

Wie Gods wil volbrengt op aarde en in liefde-
volle overgave met Hem leeft, sterft gerust en
kan de eeuwige dood nooit treffen.

Beminde echtgenoot, mijn onverwachts heen-
gaan zal voor u een zware slag en een grote be-
proeving zijn, doch, troost U. Wij hebben altijd
met elkander in trouwe liefde gelcefd en goed
voor ons gezin gezorgd, de Heer zal U sterkte
geven om uw zwaar kruis te dragen.

Lieve kinderen, uw moeder is heengegaan,
nu laat ze uw opvoeding en zorgen aan vader
en grootmoeder over, bidt voor uw_ moeder bij
de Heer, opdat Hij haar genadig zij.

Beste moeder, broers en zusters, onze familie
is in rouw door mijn heengaan ; blijft in vriend-
schap met elkander ; helpt en steunt elkander
in de beproeving ; bidt de Heer in uw Mis en
familiegebed voor mij.

Aan de overzijde van het graf, in het heme:ls
Vaderhuis, hopen wij elkander terug te zien.

Mijn hartelijke dank voor uw vriendschap en
genegenheid.

H. Cornelius, patroon der Zieken, bidt voor
ons.
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