Diep bedroefd zijn wij
om dit veel te vroege heengaan van

Martine Cheyns
echtgenote van Antoon Van Maelsaeke

geboren te Oudenaarde op 16 juni 1962
en overleden te Gent op 27 februari 1986
gesterkt door de Heilige Sacramenten der Zieken

Onderwijzeres aan het K.B.O. te Leupegem

Lid van het koortje van de H. Hartkliniek, Oudenaarde
Lid van het Sint-Eligiuskoor van Eine

Oud-eidster Chiro en K.S.A.

Antoon Van Maelsaeke,

Georges en Marie-Jeanne Cheyns-Vermeeren,

Patrick Cheyns(t),

Richard Van Maelsaeke-De Meuleneire Maria(t),

Hector Cheyns-De Keyzer Martha(t),

Martin en Isabelle Van Maelsaeke-Dekimpe

en zoontje Brecht,

Families Cheyns-Vermeeren, Van Maelsaeke-De Meuleneire

danken U voor uw troost en gebed.

Als het zomer wordt

en de bloemen zijn groen

dan zie ik je dromen

want dat wilden we samen doen.

Omdat woorden te broos zijn
Omdat teveel stuit tegen een muur van vragen
Omdat het leven dreigt te verstenen door verdriet

Daarom wil ik dat jij je vastklampt
Aan die flarden herinnering

Aan dat sprankeltje hoop

Aan dat stukje geloof

Dat jou rest

Omdat ik weet dat het zin heeft
En je er ooit doorheen komt.




Drukkerij De Riemaecker, Nukerke.
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