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TROOSTVOL AANDENKEN
AAN DE HEER

ALFRED CHRISTIS

weduwnaar van mevrouw
MARIA IDE

geboren te Machelen-Leie op 19 september 1908
en godvruchtig overleden in het Sint-Vincentius-
ziekenhuis te Deinze op 23 december 1996,
gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken.

Oud-Muzikant Kon. Fanf. De Leiezonen Machelen
Lid van de K.B.G. en lid van Ziekenzorg

Raoul en Jeanine CHRISTIS - YDE
kinderen en kleinkind

Laurent en Maria CHRISTIS - VAN AELST

Etienne en Yolande CHRISTIS - LIPPENS
en kinderen zijn kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind

en de families CHRISTIS - IDE - MERGAERT en
VEYS

danken U oprecht om de steun van uw gebed.

Rouwl. Van De Vijver Zulte Tel. 09 / 388 86 63-388 79 21
Druk. Gontran Voet Machelen - Tel. 09 / 386 25 63

Het was onze geliefde vader en grootvader gegeven
een hoge ouderdom te scheren. Toch doet het pijn
van hem afscheid te nemen. Want hoge ouderdom of
niet hij was onze geliefde vader en grootvader.
Bovendien koesteren wij de mooie herinnering aan
een vader die gans zijn leven hard heeft gewerkt
voor zijn gezin en de kinderen.

Eigenlijk nu nog meer dan ooit beseffen wij wie en
wat hij is geweest in dit leven.

Bij de muziekmaatschappij was hij een voorbeeldig
lid en vlaggendrager. Altijd aanwezig en met veel
genoegen stapte hij mee op de klanken en het
rythme van de muziek.

Voor zijn werk heeft hij geleefd. Meer dan vijf-en-
dertig jaar was hij bij dezelfde werkgever.

Misschien kunnen wij van Fredje zeggen - zo
noemden hem de mensen - dat hij door zijn arbeid de
dorstige kelen van Machelen heeft gelaafd.

Zijn huisje heeft hij met zorg onderhouden en als
klusjesman veel verbeteringen aangebracht. Zijn huis
was immers zijn thuis ! Tot hij niet meer kon heeft hij
zelf het huishouden gedaan. Geen woorden kunnen
beschrijven hoeveel hij voor zijn zieke vrouw heeft
gedaan. Met de fiets naar Deinze, Waregem of naar
het rustoord in Petegem, heeft hij vele bezoeken
afgelegd.

Fredje die zo goed als nooit ziek is geweest heeft op
het einde van zijn dagen nog veel moeten lijden
vooraleer hij het tijdelijke leven met de eeuwigheid
moest ruilen.

Wij geven onze lieve vader uit handen en geloven en
hopen, dat hij nu met de Kerstdagen in het land der
levenden van de Heer is aangekomen !

Moge de Kerstster voor hem voor eeuwig en altijd
schitteren !




