«Zalig ziyn zij die in de Heer sterven.
Ja waarlijk, zegt de Geest, laat hen rusten van de
moeite van hun arbeid, want hun werken volgen hen».

(Apok. 14,13)
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Tot vroom aandenken aan
DE HEER

Georges, Remi CIERKENS

echtgenoot van Mevrouw
Julia THIENPONT

geboren te Maarke-Kerkem op 28 oktober 1920
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 24 november 1992,
gesterkt door de H. Ziekenzalving.

Oud-strijder 1940-'45 en krijgsgevangene.
Hij was lid van de Rozenkrans.

De namis zal plaatshebben op
zaterdag 9 januari 1993 om 18.30 uur
in de Sint-Eligiuskerk te Maarke-Maarkedal.

De families CIERKENS - ROMAN
en THIENPONT - PROVOST

danken u voor uw deelneming in rouw en gebed.

Begrafenissen D'Hondt, Dijkstraat-Lindestraat, Oudenaarde

Heel onverwacht is vader aan onze liefde onttrokken,
neergeveld door een onverbiddelijke kwaal.

Hij had geen gemakkelijk leven achter de rug: jaren-
lang werkte hij in de mijn om zo voor zijn gezin in te
staan. Hij deed het met overtuiging, want vrouw en kin-
deren waren heel zijn reden van bestaan; maar het
liet sporen na en zijn gezondheid was er door aan-
getast.

Hij werd echter gedragen door zijn diepgeworteld ge-
loof, dat hem hielp de moeilijkheden en de tegensla-
gen te boen te komen. En dank zij de steun en de
bijstand van zijn bezorgde echtgenote, kon hij nog ja-
ren genieten van een welverdiende rust. Omgeven
door zijn kinderen en kleinkinderen, kon hij dankbaar
neerzien op de vrucht van zijn noeste arbeid.

Zijn plotse heengaan laat ons verweesd achter, maar
wij zijn er zeker van dat hij nu bij de Heer het eeuwig
geluk kent, dat hij in liefde met ons verbonden blijft
en dat hij voor ons ten beste spreekt.

God, onze Heer,
wij vertrouwen U vader toe,
die ons zo lief en dierbaar is.
Steeds bleef Uw liefde hem nabij,
want Gij zijt een God van trouw.
Wil thans voltooien in de eeuwigheid
wat Gij in deze tijd met hem begonnen zijt.
Neem hem op in Uw Rijk,
waar alleen vrede heerst,
vreugde en liefde,
dank zij Jezus, Uw Zoon, onze Heer.
(Lit. der overledenen)

Maria, Moeder van de Heer,
wees onze troost en onze sterkte.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde




