« En wanneer dit vergankelijke met onvergan-
kelijkheid is bekleed en dit sterfelijke met
onsterfelijkheid, dan zal het woord van de
Schrift in vervulling gaan : de dood is ver-
slonden, de zege is behaald ». (1 Kor. 15,54)
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DIT ZIJ EEN GEDACHTENIS AAN MEVROUW
Maria - Irma CILDOM

weduwe van de Heer
Kamiel VAN DEN BOSSCHE,

geboren te Sint-Martens-Lierde op
29 mei 1883 en godvruchtig overleden te
Sint-Maria-Lierde op 11 juni 1973.

Haar tocht naar de eeuwigheid werd
voorbereid door de sakramenten der zie-
ken en de Pauselijke Zegen.

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
niemand sterft voor zichzelf alleen,

zolang wij leven, leven wij voor de Heer :
of wij leven of sterven,

Hem behoren wij toe ». (Rom. 14, 7-8)
Irma heeft zeker niet voor zichzelf geleefd ;
en zoals het leven het sterven voorbereid,
zo kunnen wij ook zeggen dat zij niet voor
zichzelf is gestorven.

Irma droeg in zich een echt moederhart. Ge-
lijk de Vader uit de parabel van de verlo-
ren zoon alle dagen op uitkijk stond om te
zien of zijn zoon nog wederkeerde, zo heeft
ook zij dikwijls op uitkijk gestaan, wachtend
op haar kinderen of kleinkinderen; want zij
was slechts gerust wanneer zij allen thuis
wist.

Zij was ook de eenheidsband tussen al haar
faia!nilieleden. Zij was wat een moeder moet
zijn.

Irma was een figuur voor haar gebuurte ;
iemand die respekt afdwong omdat zij vol
minzaamheid, liefde en geduld was voor al
haar huisgenoten.

Daarom kunnen wij niet nalaten te zeggen :
« God, wij bidden U, dat er niets van dit
mensenleven verloren zal gaan, dat wat zij
geleefd en gedaan heeft, ten goede mag
komen aan deze wereld. Dat zij mag voort-
leven in haar kinderen, in hun hart en in
hun levensdurf, in hun gedachten en in hun
geweten.

Dat zij die met haar verbonden waren, nu
ook, omwille van haar dood, dieper met el-
kaar verbonden mogen zijn. (Oosterhuis)
Dierbare moeder en grootmoeder, wij, uw
huisgenoten wij zeggen U dank voor alles
wat gij voor ons betekend hebt en dat was
niet weinig.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank
U eveneens voor de zorgen, de moeite en
de liefde aan mij besteed. Vergeten wij el-
kaar niet en bidden wij dat wij elkander
terug mogen ontmoeten in de eeuwigheid.
U, mijn lieve zoon Jozef wil ik speciaal dan-
ken voor uw goede zorgen voor mij en voor
al onze huisgenoten; wees nu nog een goe-
de beschermer voor hen.

De families CILDOM, VAN DEN BOSSCHE,
VAN DER HAEGEN, VAN OYCKE,

danken U voor de blijken van deelne-
ming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




