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Dit aandenken wordt u geschonken
opdat u zoudt bidden voor

de heer
ACHIEL CITTERS

echtgenoot van mevrouw
Rachel Duville

geboren te Hemelveerdegem op 18
augustus 1903 en overleden te
Geraardsbegen op 10 januari 1977
gesterkt door de Sakramenten van ons
heilig geloof.

""De mens wikt maar God beschikt "
is een mooie spreuk

waarin veel waarheid steekt.

Achiel was een goed en rechtvaardig
man, bekommerd om het welzijn

van zijn familie.

Wie zou voor enkele weken vermoed

hebben dat hij zo dicht bij de dood stond.

Door wat met hem gebeurt
vestigt hij onze aandacht erop :
dat ook voor ons eenmaal

het uur van de dood komt.

De mens is sterfelijk.

Troost u, dit is niet het einde,

maar het begin van een eeuwig

en onsterfelijk leven.

Eén is ons voorgegaan :

Jezus Kristus !

De Zoon van God heeft

het menselijk lot willen delen

Hij is gestorven

maar op de derde dag

opgestaan tot nieuw leven.

Laten wij daarom bidden :

Heer God, wij houden zoveel van elkaar
Nu wij machteloos staan

iets voor hem te doen,

bidden wij U :

Wees Gij goed voor onze lieve dode.
Mocht hij voor al het goede uit

Uw hand het eeuwig loon ontvangen.
Dit vragen wij U door de dood

en de verrijzenis

van Jezus, Uw Zoon, onze Heer.

De families Citters, Duville,
Geerts en De Brakeleer
danken voor de gebeden en
blijken van medevoelen.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem




