.T.

Wij bevelen U, Heer,
de ziel van uw dienaar

Ursmaar Claes

echtgenoot van mevrouw

Alice Debroux

geboren te Zarlardinge op 10 augustus
1893, teruggeroepen om deel te hebben
aan de heerlijkheid der Verrijzenis te
Geraardsbergen op 3 april 1973, in geloof
gesterkt door God's genadetekenen.

De families

Claes, Debroux,
Van Den Driessche, Mattillard,
danken u voor uw gebeden

en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Vastentijd is opgaan naar de vreugde van
Pasen. Zo kan gans het leven van een
kristen zijn als een opgang naar de
Eeuwige Verrijzenis met de Heer.

Menselijk gezien is het scheiden een-pijn.
Doch in geloof weten wij dat de Heer
. leeft ” en ons opwacht.

In dat licht en deze troost is ook onze
dierbare ons voorgegaan. Menig uur
heeft hij zijn paternoster in de hand, voo6r
de hoogmis, met zijn Meester vertoefd.

Heer, nu hebt Gij hem ook gezegd :
» heden zult gij met mij zijn in het para-
dijs . Op uw woord vertrouwen wij en
zien wij berustend uit om eens samen
verenigd te zijn in uw Rijk waar vreugde-
klanken ons eeuwig zullen blij maken.

Druik. De Vos. koster Overboelare




