BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw

Celina CLAEYS

weduwe van Emile DECUYPERE,
weduwe van Hector FAINGNAERT,

geboren te Ledegem op 3 november 1884 en
godvruchtig overleden te Brakel
op 17 juni 1973,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Heer, soms kan het wel gebeuren dat we
ons blind staren in het ijle omdat we, ge-
troffen door het kruis, niet zien en niet
begrijpen. Inderdaad, Gods wegen zijn niet
altijld onze wegen en af en toe zijn ze
voor ons onverstaanbaar.

En toch Heer, we willen blijven geloven
en vertrouwen dat Gij het goed met ons
voorhebt. Wij smeken U, neem haar op in
eeuwige vrede en blijvend geluk bij U in de
hemel.

Het was een doorbrave vrouw, een lief-
hebbende en zorgzame moeder, een moedig
en groot mens in haar zware ziekte. Neen,
niet U moet ons nu danken, maar wij wil-
len U danken om wat gij voor ons geweest
zijt, om wat gij ons gegeven hebt. Wij hopen
en bidden dat de goede God er U duizend-
maal moge om belonen.

Beste kleinkinderen, toch wel, ook ik
moet en wil U bedanken om uw trouwe
liefde, uw zorgzame genegenheid en uw kom-
mervol geduld. Bidt tot God dat Hij mij ge-
nadig weze en dat Hij U allen sterke. Zoekt
uw troost bij de Heer en bij mekaar. Helpt
en steunt mekaar.

Beste familie, vrienden en geburen, aan
allen beste dank. Vergeet mij niet in uw
gebed en vergeet toch ook hen niet die mij
zo duurbaar zijn.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families CLAEYS, VERSCHAEVE,
DECUYPERE, FAINGNAERT,
PIETERAERENTS,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




