Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven. Jo. 11, 25
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TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Roger, Kamiel, Jozef CLARYSSE

weduwnaar van Mevrouw
MARIA ANTONIA TOYE

geboren te Kortrijk op 23 december 1903
en godvruchtig overleden te Oudenaarde,
op 9 december 1975,

gesterkt door het sacrament der zieken.
Tijdens de Eucharistieviering in de parochie-
kerk Sint-Jozef te Oudenaarde, verenigden wij
ons met de verrezen Christus, opdat onze
dierbare overledene voor altijd bij de Heer

zou zijn, in het hemels Vaderhuis.

Een schoon mens is van ons heengegaan,
een mens die bij iedereen waardering en ge-
negenheid vond. leder die met hem in aanra-
king kwam bewonderde zijn stoere overtuiging
en zijn gul en hartelijk karakter. Vol vitaliteit
en werkzaamheid heeft hij tot op de dag dat
het smartelijk ongeluk hem trof, gewerkt in
die rusteloze bedrijvigheid die hem eigen was.

Zijn kinderen kenden de grote bezorgdheid
voor zijn gezin en verliezen in hem een goede

vader, steeds in de weer, altijd de rust uit-
stellend tot later. Dat beeld zullen wij van
hem meedragen, zo zal hij ons steeds voor
ogen staan, als een schoon mens, recht door
zee, de ziel steeds op zijn lippen.

« Wij danken U, Heer voor deze mens die
ons zo nabij en dierbaar was en die nu plot-
seling is weggevallen uit onze wereld. Wij
danken U voor alle vriendschap die van hem
is uitgegaan en voor de vreugde die hij heeft
gebracht. Wij bidden U, dat er niets van zijn
leven verloren zal gaan, dat wat hij geleefd
en gedaan heeft ten goede zal komen aan
deze wereld ; dat hij in alles waarin hij groot
is geweest tot ons mag blijven spreken, juist
nu hij gestorven is. Wij bidden U, dat hij
voort mag leven in zijn kinderen, in hun hart
en in hun levensdurf, in hun gedachten en
hun geweten ».

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige
rust.

De Heer en Mevrouw Willy CLARYSSE-+
VAN BUTSELE en kinderen,

Mejuffer Laurette CLARYSSE,

De Heer en Mevrouw Julien LIBERT-
CLARYSSE en kinderen,

Ir. en Mevrouw André RYCKEBUSCH-
CLARYSSE en kinderen,

De families CLARYSSE-WEYTS en
TOYE-DEPREZ,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

ORUKK. DE MEESTER-OUDENAARDE




