Wij zagen Uw levenswil
met pijn in ons hart
Uw lijden te zien en niet kunnen helpen
was onze grootste smart.

Gedenk met ons in een vroom gebed
DE HEER

Ronald CLAUS

zoon van Frans en Maria CLAUS - PAUWELS

Geboren te Geraardsbergen op 26 oktober 1960
en overleden in het U.Z. te Gent op 16 augustus
1994, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

De families:
CLAUS en PAUWELS
danken u voor de blijken
van deelneming in hun rouw.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Bij dit mysterie van leven en dood staat ons verstand
stil, wij worden zelfs wat opstandig.

Jij was pas 33 jaar, en ben je nu voor altijd weg ?
Hoe kon je vol tedere attentie zorgen voor onze zo
broze tante Imelda ?

Jij blijft onze jongste zoon, en wij hadden je toch zo
graag nog lang vlakbij ons gehouden.

Jij, lieve broer, die voor onze kinderen die
attentievolle oom was, er is zoveel goed dat wij
met elkaar over jou willen delen.

We zullen je missen, ontzettend veel.

Aan ons geloof houden wij ons vast, omdat wij er
zeker van zijn dat er lemand is die je opwacht, en
die je na al dat lijden die je zo moedig hebt
gedragen, nu het volle leven schenkt.

Je staat met je handen vol genegenheid en
gedienstigheid nu bij de Heer van alle leven.
God die wij op Jezus'woord 'Onze Vader' noemen,
neem onze lieve Ronald nu op in de palm van Uw
hand, en laat hem van bij U voor ons zorg dragen,
wij blijven op U vertrouwen.

Moeder Maria, Uw beeld uit Lourdes bracht een
traan, maar is het misschien voor ons een teken
dat hij die wij zo liefhebben, juist na Uw grote
feestdag naar het eeuwige leven is overgegaan ?
Onze Lieve Vrouw van de H. Stede, bid voor ons.
Sint-Jozef, patroon van de goede dood,
bescherm ons.
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