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In de vrede en de vreugde
van de Verrezen Heer Jezus

leeft nu voor altijd

de heer

MARK CLAUWAERT

Hij werd geboren te Sint-Amandsberg op
21 februari 1954.

Op 14 mei 1976 huwde hij met

Marita NISSENS.

Uit hun beider liefde werd Koen geboren
op 22 juni 1978.

Op dinsdag 26 juni 1979 is hij, totaal
onverwachts, maar niet onvoorbereid, van
ons heengegaan, gezalfd met het sacrament
der zieken.

Op zaterdag 30 juni vertrouwden we zijn
lichaam toe aan de gewijde aarde, ge-
lovend dat hij voor altijd verder leeft
bij de Vader van alle leven.

Uw gebed en aanwezigheid zijn voor
de familie tot troost en steun, en
voor de overledene een beroep op
Gods barmhartige liefde.

Bij de diepste momenten van het leven
hebben wij, mensen, meestal enkel een
teken om uit te drukken wat intens in ons
leeft. Vandaag staan we met open han-
den . om af te geven, te offeren, te aan-
vaarden, om onze weerloosheid, pijn en
verdriet tot uiting te brengen.

Amper 25 jaar oud, werd het leven van
Mark plots en totaal onvoorzien afgebro-
ken ... als een tak vol bloesems aan een
beloftevolle boom. Een lente zonder zo-
mer .. denken wij ... dat is toch niet
mogelijk. Dat is zinloos. Met ons ver-
stand krijgen we geen antwoord. Daarom
kijken we met de ogen van het geloof en
spreken we, met pijn in het hart, onze
zekerheid uit dat Mark voor altijd verder
leeft bij God.

Hij was een diep-gelovige man, voor wie
wekelijkse eucharistie, gebed en sacra-
menten behoorden tot de vertrouwde wer-
kelijkheden van het leven. God was voor
hem geen theorie, maar de diepe grond
van zijn leven en werken.

Hij was een lieve echtgenoot en goede
vader. Hoe kort zijn huwelijksleven ook
was, samen met Marita heeft hij een geluk
beleefd dat blijft over de dood heen.
Koentje was zijn trots en vreugde ... in
hem zou hij verder leven en leeft hij ook
verder.

Dankbaar om zijn leven durven we bidden:

” Heer, onze God en Vader,

we danken U omdat Gij in Uw liefde
Mark geschapen hebt : omdat Gij hem
ons gegeven hebt: een mens om van
te houden. Gij vraagt veel van ons,
en toch willen we Mark terugleggen
in uw hand en hart, wetend dat hij
daar thuis hoort, en er voor ons ten
beste spreekt.

Houd zijn gedachtenis in ons steeds
levend. Amen.”




