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GERMAINE CLEMENT
Echtgenote van de Heer Georges Gheenens

Geboren te Ronse op 20 juni 1909 en er
godvruchtig overleden op 26 augustus 1982,
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Heer, God, blijdschap en vreugde, maar ook
pijn en lijden tekenen ons bestaan.

Wij bidden voor deze lieve echtgenote en fa-
milielid, die ons ontviel na jaren gedragen
ziekte. Wij danken haar voor al het goede,
dat deze vrouw ons gaf, met grote liefde en
genegenheid.

Germaine heeft mogen rekenen op de goede
zorgen en toewijding in de eerste plaats van
haar echtgenoot, maar ook van familie en
geburen.

Mensen hebben mekaar nodig. God heeft geen
andere handen dan de onze om te helpen, om
te zalven; geen ander hart dan het onze om
lief te hebben.

Ze was echt dankbaar om de verlichting, de
vertroosting, welke ze mocht ervaren van haar
naastbestaanden.

We bidden dat de Heer haar opneme, na een
moedig gedragen lijden, in zijn hemelse vreug-
de.

,,» Een mens te ziin op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,

de kommer en de koorts .

Heer Georges GHEENENS,

De families CLEMENT - MONNART -
GHEENENS - BOURLEZ - COUVREUR

danken U zeer oprecht
voor de blijken van genegenheid
en gebeden.
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