Geloofd zij Jezus - Christus. Amen.
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BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

ARTHUR CLEPKENS

Weduwnaar van Mevrouw
Emma Van Cauwenberghe
geboren te St Maria-Horebeke de 1 October 1882
en godvruchtig in de Heer overleden te Oudenaarde
de 27 Juli 1958.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis»
O

De dood is voor de lijdende christen, de verlossen-
de engel die hem binnenleidt in de ceuwige zaligheid.

De duurbare overledene heeft na een leven van
werken en kommer voor zijn huisgezin, de laatste
jarer het kruis van de zickte moeten dragen. « Voor
een gelovige is zulk een leven rijk aan verdiensten. »

Zijn Zoon zal « Vader» niet vergeten, en God
bidden opdat Hij hem belone voor al hetgeen hij
voor hem gedaan heeft.

Mijn duurbare Broeder en Zusters, houdt mijn
gedachtenis in ere. Gij allen die mij gekend hebt,
bidt voor mij.

H.Hart van Jezus wees hem genadig.

Zoet Hart van Maria wees mijne toevlucht.

Hij ruste in vrede.

Druk. Portois Schorisse.

Mijunheer Roger CLEPKENS
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E LANGHE-CLEPKENS kinderen en kleinkin-
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Mejuffer Alida CLEPKE
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-EVERAET
De familie VAN CAUWENBERGHE-VAN WAMBEKE

De familie CLEPKENS
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innig om de blijken van

Danken

kristelijke deelneming betoond blj
het overlijden van hun dierbaren

afgestorvene.




