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Gedenk in uw gebed
Mevrouw Elisa CLINCKAERT

weduwe van de
Heer Emile VAN GYSEGHEM

Geboren te Hofstade op 12 september 1891
en godvruchtig overleden in de O.-L.-Vrouw
Kliniek te Aalst op 13 juni 1979.

Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.
Lid van Kerk en Wereld en K.A.V.

MOEDER

Wij brachten haar ten stillen rustgrond heen,
Waar rondom zachte, groene bomen wuiven,

En ’k voelde een huivering mij 't hoofdhaar kruiven
Wijl zoveel moois daar nu voorgoed verdween . ..

Ook ’t hardste hart voelde even maar iets schuiven
Naar de ogen toe van diep-uit . .. Ach, het scheen
Als ging met déze ook onze ziel verstuiven. . .
Men sprak niet, zag nog even, ging toen heen.

En toen wij kwamen in haar huis, en zagen
De plaatsen weer, waar eens haar voetje liep,
Den stoel waarin zij zat, de zachte stede
Waar tot op ’t laatst haar lichaam heeft geleden . ..
Toen werden wij ons bewust : een eindloos-diep,
Maar stil-goed mens heeft hier geleefd, gedragen.

(Willem Kloos)

De families
CLINCKAERT en VAN GYSEGHEM

danken.

Druk. Huis De Cock, Dorp 3, Hofstade.
Begraf. Camiel Van Caekenberghe, Hofstade.




